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Gisteren zijn we met de hele klas naar het bos gegaan.

Eerst gingen we naar Twijgl. Daar wachtte de bus op ons. Het was een
dubbeldekker. We moesten wachten want ze moesten de deur nog maken.
Daarna reden we naar het Zoete Water. De rit duurde ongeveer een half uur.
We kwamen aan en vertrokken aan de vijvers.

We gingen over een houten brugje boven een beekje.

We voelden aan de stam van een beuk en een eik. De beuk was glad en de eik ruw.
Onder de beuk stonden paddenstoelen, bv. een houtzwam.

Toen moesten we ons haasten voor ons tien uurtje.

Als opdracht mochten we een blad tekenen.

We liepen daarna door een gemengd bos .Daar zagen we veel mestkevers. De
juffen zeiden dat we een boswachtershuisje moesten zoeken.

Toen kwamen we bij een open plek. Daar deden we een luisteroefening.
Daarna mochten we een leuk tafereeltje zoeken met een diaraampje.

We hebben ook nog bosdiertjes gezocht.

We hebben gepicknickt bij de kapel. Daarna zijn we gaan spelen bij de bron.
Iemand van het vijfde was in een moeras gezakt. Gelukkig kon ze eruit komen.
Daarna gingen we naar de speeltuin Zoet Waterpark. Daar hebben we lang
gespeeld.

Toen moesten we verzamelen. We gingen naar de parking en zaten weer een
halfuur in de bus.

Het was een heel leuke dag.




