De veldloop

De Heenrit

We moesten zeker om half negen op school zijn.

Bij het fietsen moesten we belachelijke fluo-vestjes aan doen.

We hebben heel lang gefietst het was niet zo leuk.

Sommige kinderen konden niet zo goed volgen.

Omdat we misschien soms wat te snel gingen.

Als we daar aankwamen moesten we snel onze fiets wegzetten en ons snel
omkleden.

Want we waren al een beetje te laat.

Lopen

Ik schat dat we ongeveer met 60 man waren.

In het begin moesten we 400m achter iemand lopen.

En daarna moesten we beginnen snel te lopen.

Het was aan het regenen.

Gelukkig want anders hadden we het misschien te warm!

Het was een vermoeiende en spannende wedstrijd.

Iedereen had goed gelopen en ik was verast door sommigen.

Er heeft wel iemand moeten overgeven maar hij heeft het ingeslikt.
Hij zei dat na de wedstrijd.

supporteren en uitslagen

Er werd gelopen dus ook gesupporterd.

Zelfs heel veel gesupporterd.

Als het daar op aan kwam hadden we bij elke wedstrijd gewonnen!

Maar dat was niet zo, de kinderen die van de twijg wel gewonnen hadden
zijn:

jolien van het 5de leerjaar, brecht en marie van het 4de leerjaar!

dat is dus zeker niet slecht!

De terugrit

Toen iedereen zich omgekleed had gingen we in een twee lage rij staan.
De traagste vooraan.

Als iedereen klaar stond vertrokken we.

We kwamen aan in de school en het 4d¢ leeriaar was er al.

Iedereen zette zijn fiets weg en we konden ook spelen.

Tot de bel ging. We gingen boven naar de klas.

En dan hebben we nog wat gezongen en gespeeld.

Dat maakte een regenachtige dag nog tot een goed einde.



