
De wonderbare uitvinding van professor knobbel 

 
Op zekere nacht ligt professor knobbel te woelen in zijn bed. 
Hij kan de slaap maar niet vatten. 
Het is ook al lang geleden dat hij nog eens iets uitgevonden heeft. 
De mensen zitten te wachten op een nieuwe uitvinding en zijn vrouw klaagt ook 
al omdat er geen geld meer in het bakje komt. 
 
Plotseling springt professor knobbel klaarwakker uit zijn bed. 
Het lijkt erop dat hij boordevol ideeën zit en…. rent naar zijn laboratorium. 
Hij pakt het strijkijzer en ook de broodrooster. 
Hij denkt: dat moet toch geweldig zijn als je aan het strijken bent en je moet 
gewoon op een knopje drukken en er vliegt een toastje uit. 
Dus hij gaat aan de slag. 

Hij werkt de hele nacht door tot hij op zijn stoel in slaap valt. 
Zijn vrouw komt hem wakker maken. 
Ze zegt: kom mee ontbijten, dan kan je straks dubbel zo hard werken. 
De professor eet wel 19 boterhammen met choco en drinkt wel 7 tassen koffie! 
Dan gaat de professor weer verder werken. 
Eén uur gaat voorbij, twee uur gaan voorbij, drie uur, vier uur….KLAAR!!! 

De “mega-toasten-strijker”! 
Hij rent ermee naar zijn vrouw. 
Maar terwijl hij loopt, struikelt hij over zijn teddybeer. 
De professor valt op de grond en de uitvinding vliegt door de lucht. 
De uitvinding landt recht op de poep van de professor en gaat gelukkig niet stuk. 
De professor heeft  drie gebroken vingers en een bloedneus. 
Hij gaat met zijn vrouw naar spoed. 
Zijn hand gaat in het verband en zijn neus is al lang gestopt met bloeden. 

Hij gaat terug naar huis. 
De professor is doodmoe en doet een dutje. 
Zodra hij wakker is gaat hij, met zijn uitvinding en zijn vrouw Anke, naar de 
Ikea. 
Hij legt uit hoe je de uitvinding op en af zet, eigenlijk gewoon hoe hij werkt. 
De medewerker van de Ikea is diep onder de in druk en zegt:  
die mega-toasten-strijker komt hier in de winkel !!!   
De professor is superblij en gaat naar huis. 

Zijn mega-toasten-strijker word een hit en de professor en zijn vrouw werden 
stinkend rijk!! 

Ze leefden nog lang en gelukkig!  
 

Lotje 

 


