stad Leuven

Op dinsdag 26 september zijn we met het hele zesde jaar op daguitstap geweest.
’s Morgens verzamelden we op de speelplaats en van daaruit gingen we met zijn allen naar
het bushokje. Na een leuke busrit waren we in Leuven.

Het stadhuis van Leuven op de Grote Markt stond als eerste op onze agenda.

Het Leuvense stadhuis is een heel mooi oud gebouw in de gotische stijl.

Het telt drie verdiepingen, 6 torens en maar liefst 236 beeldjes. De gids vertelde ons wat
meer over de geschiedenis van Leuven , de schilderijen in de raadskamer (vroegere
rechtskamer) en nog veel meer.

Van het stadshuis gingen we naar de nabijgelegen Sint-Pieterskerk, die ook in de gotische stijl
is gebouwd. Onze gids heeft ook hier een woordje uitleg gegeven over oa het beroemde
schilderij “Het laatste Avondmaal” van Dirk Bouts, het kistje van de fiere Margriet en over de
vele mooie schilderijen en beelden in deze kerk.

Het beroemde schilderij “Het laatste avondmaal *“ van
Dirk Bouts

Ondertussen had iedereen ferme honger gekregen. In de Quick aan het Fochplein stond een
lange rij aan te schuiven, maar gelukkig was er nog plaats voor ons boven. Je kon er zoveel
drinken gaan bijhalen als je maar wilde. Na het eten zijn we naar het stadspark gewandeld.
Na een tijdje gespeeld te hebben hoorden we plots gelach. Marijn was in een klein vijvertje
gevallen en hij was helemaal vuil en nat.

Dan maar weer op weg naar de bus. Na een korte busrit waren we terug in onze school.

He# was een schooireis om nooif fe vergefen.
Het was eehf supertof!!



d De korte bustocht naar Leuven was heel leuk , het
was precies een kermisattractie !

In de Quick was het wel heel lang aanschuiven .

: Op de Grote Markt, op weg naar de bus, hadden de
jongens zeer veel plezier. Kijk maar eens naar Seppe.
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