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s’ Morgens gingen we naar de bushalte. Eerst stapten we op de bus. We gingen
eerst naar de Sint-Pieterskerk. Dan gaf de gids wat uitleg over de buitenkant van het
gebouw. Bijvoorbeeld over de Jaques Mart (meester Jan) en over de bouwstijl.
Daarna gingen we naar binnen. Eerst in de kerk zelf. Daarna gingen we naar het
museum. Daar zagen we beelden en ook veel schilderijen.

We gingen ook het stadhuis bezichtigen. Dat is een heel mooi gebouw. Met heel veel
beelden. Maar dat zijn geen gewone beelden. Het zijn hele dure beelden. Waarvoor
dient het stadhuis?

1.Je kan er trouwen (met je vriend of vriendin)

2.Je kan je kinderen er laten inschrijven

3.Het stadhuis dient ook om heel Leuven te onderhouden

Er zijn verschillende verdiepingen in het stadhuis bijvoorbeeld:

-Je kan er je pas afhalen

-Om je adres te veranderen

-Er is ook een mooie grote vergaderzaal

S’ Middags gingen we normaal in de Alma eten, maar dat ging niet dus gingen we
naar de Quick eten maar sommige wilden in Panos eten.

In Leuven zijn we heel veel beelden tegengekomen vooral Fonske ,fiere Margriet en
Dorre de bakker en de kotmadam (Er zijn natuurlijk veel meer beelden zoals
Mercator uitvinder van de atlas enzovoort. Het maakt de stad vrij aangenaam om te
wandelen. Vooral op het stadhuis staan beelden,grote en kleine formaten! En soms
‘s avonds laat worden de beelden zelfs verlicht. En de studenten versieren de
beelden zelfs met petten,T-shirt,sjaals,hoeden noem maar op!vooral op de zolder
van het stadhuis staan veel beelden,vooral oude. Maar meestal waren het plaasteren
beelden. Er lagen zelfs kanonkogels! (van steen).

Om twee uur gingen we naar het stadspark we kregen toen een tijdje vrij om te
gaan spelen en iedereen ging gelijk naar het fonteintje. De jongens liepen op het
paadje van stenen en Marijn deed mee en viel in het water. Toen moest iedereen
lachen . Om kwart over twee gingen we naar de Sint-Michiels kerk , dan naar het
middelpunt van Leuven en gingen de bus nemen maar de bus zat vol en bijna
iedereen moest rechtstaan en maakte veel lawaai. Op school hadden we nog een
beetje tijd voor dat de bel ging.

Door: Lynsey, Brittney, Daisy en Timpe



