
     

 

 

 

 

 

Na twintig jaar directeur te  zijn. gaat jos pardon met pensioen 

In zijn ambtstermijn heeft hij goede en slechte dingen meegemaakt 

Mooi moment : DE NIEUWBOUW die af was 

 

 

SLECHT MOMENT:  de school die afbrandt. 

We wilden stiekem een feestje geven 

Maar daar komt heel wat voorbereiding bij kijken  

Er werden kaartjes gemaakt met een wens op en die werden aan 

ballonnen gebonden zodanig dat we die op het feest konden oplaten. 

Er werd drank en chips gekocht spandoeken gemaakt enzovoort. En 

dan op de 23ste was de grote dag aangebroken. We namen afscheid 

van onze goeie directeur. We lieten de ballonnen met de kaartjes 

vliegen. Er werd een receptie gehouden met de voordien aangekochte 

chips en drank. Hij kreeg een cadeau en wat voor één. Een treinreis 

met de transsiberische spoorlijn. 



Het was heel leuk. 

Het feest duurde heel lang namelijk tot 19.00 uur. 

En bijna alle kinderen waren te laat thuis. 

Buiten kinderen waren er ook veel ouders leerkrachten enzovoort. Op 

1 januari was hij dan officieel op pensioen. 

 

Woensdag vertrekken we op sneeuwklassen. Daar zal onze vroegere 

directeur ook zijn. We zullen hem dan even interviewen. Dit artikel 

wordt dus vervolgd! 

 

 

 

 


