
Naar Zwitserland 
 

We moesten om 21 uur in het station van Leuven zijn. De trein had 1u30 vertraging. Daar was 

eindelijk de trein. 

We stapten in en gingen naar onze coupé, nummer 2. We mochten alleen naar de wc als de 

trein reed. De treinreis duurde lang en we hebben maar een beetje geslapen. 

De volgende dag waren we in Aigle. Daar stapten we over op een bergtreintje naar Leysin. In 

Leysin namen we een bus naar ons hotel. We mochten onmiddellijk gaan eten. Na het eten 

moesten we alles uitpakken. Daarna was het tijd om de ski’s en skischoenen te passen. 

De volgende dag was onze eerste skiles. Onze monitor heette Yannick. We mochten eerst niet 

op de vierzit met onze ski’s aan omdat onze moni bang was dat we het niet konden. Maar het 

lukte al wel goed. Toen we terug kwamen van onze eerste skiles waren we kletsnat en 

moesten alle kleren drogen in de droogkamer. 

Iedere avond was er een activiteit zoals het ganzenbordspel. Er was ook het swingpaleis waar 

de meisjes wonnen met een punt verschil van de jongens. De fuif achteraf vond ik niet zo leuk 

want ik dans niet graag. 

Bij de casinoavond verloor ik veel geld maar heb het terug gewonnen omdat de meisjes mijn 

kostuum het beste vonden. 

Het monispel was ook heel leuk. Er waren verschillende activiteiten samen met andere 

scholen. 

Dinsdag lag alles eindelijk vol sneeuw en hebben we met sneeuwballen kunnen gooien. 

Onze skireis was veel te vlug gedaan en het was tijd omp met de trein terug naar huis te gaan.  

 

Nick Morren 


