
 
 
 

 

Het was super leuk en grappig,  

maar het was een beetje vies. 

Op donderdag 23 november  

kwam het zesde voor ons voorlezen.  

Er was een jongen die altijd in zijn  

neus peuterde en hij at heel  

veel oorsmeer.  

Er was een groot snotkasteel  

helemaal van snot en hij was stiekem verliefd. 

Hij kon zich niet omdraaien omdat ze dan zien dat 

hij in zijn neus peutert.  

Op een dag kwam een ridder op zijn paard en een 

hele dikke vrouw en ze dansten en lachten. 

 

Einde! 
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