
 
 
 

Het was kei leuk, wij hebben hele leuke 
verhaaltjes gehoord, zoals “spoken op de 
kermis”, “een klodder heksenspuug” en “de 
kast vol avontuur”. Dat is gelezen door de 
leerlingen van de 6de klas. Ze heten Anna en 
Frederik. Ze waren heel goed in lezen, maar 
soms was het wel moeilijk. Ze hebben dus voor 
ons gelezen in de klas van 1a en het was op 
donderdag 23 november 2006.  
Wij hebben heel goed geluisterd en wij vonden 
het super de puper de puper de puper! 

 
Verslagje gemaakt door Emma, Ary, 
Rhune, Eva en Robin 

 
 


