
 

 

In de taalles leerden wij “elfjes” schrijven. Dat zijn gedichten die bestaan uit elf woorden. 

Wat vinden jullie van onze dichterskunst ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Sint 

Op paard 

Komt met Piet 

Al durft hij niet... 

Vooruit ! 

 

(Demi en Eden) 

Mars 

Lekkere chocola 

Met fantastische smaak 

Om van te genieten 

Smakelijk ! 

 

(Pieter en Lisa) 

Spaghetti 

Echt lekker 

Een heerlijke pasta 

Met veel kaas erop ! 

Etenstijd ! 

 
(Paul en Sophie) 

Bloemen 

Felle kleuren 

Met heerlijke geuren 

Ze zijn zo mooi ! 

Zalig ! 

 

(Charlotte en Jana) 

Vrienden 

Heel leuk 

Ik vertrouw ze 

Soms ook weer niet 

Raar ! 

 
(Marie VH en Kobe) 

Sint 

Oude man 

Met een mijter 

Brengt cadeautjes en 

snoep 

December ! 

 

(Freek en Anton) 

4a 

Leuke klas 

Met 14 kinderen 

De juf is lief 

Super ! 

 

(Joke en Marie Vdp) 

Sint 

Op paard 

Komt met Piet 

Al durft hij niet... 

Vooruit ! 

 
(Demi en Eden) 


