
6B wenst Daisy veel geluk in de nieuwe school! 
 
Het is met grote droefheid in ons hart dat we Daisy moeten laten gaan. Ze gaat nu 
haar eigen weg in een andere school. Ze zat nochtans erg graag in de Twijg, ze had 
een super-leuke klas, veel vrienden, … Hoe zat dat dan? Waarom wilde ze dan 
veranderen? 
 
Daisy was al een jaartje ouder dan de meeste kinderen in 6B. Ooit had ze het eerste 
leerjaar twee keer gedaan. Omdat ze dit jaar al 12 jaar was, mocht ze officieel al in 
het eerste middelbaar zitten. Op die manier kon ze dat “verloren jaartje” eigenlijk 
weer inhalen.  
 
Ze koos ervoor om deze moeilijke stap te zetten en ze zal dan ook vanaf maandag 
niet meer naar de Twijg komen, maar naar het Redingenhof in Leuven.  
Ze kan daar starten in het eerste middelbaar B.  
 
Zelf vindt ze het wel spannend, maar ze is ook een beetje triest. Natuurlijk moet ze al 
haar vrienden achterlaten. De nieuwe school is erg groot en Daisy moet natuurlijk 
nog aan al die nieuwe gewoontes wennen.  
 
Toch zal ze niet helemaal alleen zijn daar. Haar broer Kenneth zit daar ook al en hij 
zal er wel voor zorgen dat Daisy snel nieuwe vrienden maakt.  
 
De kinderen van 6B en de meesters en juffen van haar “oude” school De Twijg, 
wensen Daisy alvast heel veel geluk en succes. We hopen dat we haar toch nog af 
en toe eens mogen verwachten op school. 
 
Doe dat goed Daisy! 
 
M.W. 
  


