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Wijgmaal – We zijn met het 6
de

 leerjaar naar de Kesselseberg geweest met de fiets. 

Het 1
ste

, 2
de

, 3
de

, 4
de

 en 5
de

 leerjaar zijn met de bus naar de Zoete Waters geweest. 

We zijn vertrokken om 9 uur in de Twijg 2. 

Het was niet zo lang fietsen, vermoeiend was het ook niet, alleen het laatste stuk, toen we op 

de berg moesten fietsen. 

Toen we aankwamen op de berg 

hebben we onze fietsen geparkeerd 

op een open plek. 

Toen iedereen dat had gedaan 

zijn we gaan wandelen in het 

bos. 

Daar heeft Meester Geert ons uitleg 

gegeven over de geschiedenis 

van de berg en informatie over 

de bomen en planten. 

Dat moesten we opschrijven 

in ons notitieboekje, en dat 

mochten we gebruiken om een 

toets over het bos te doen. 

Na de rondleiding mochten we terug naar de open plek om daar te eten. 

Toen we klaar waren met eten mochten we een uurtje gaan spelen. 

Jerka, Frederik, Tiana, Dries, Jorn, Elien en Liselot beleefden de hele tijd avonturen, maar we 

moesten vluchten want Babet, Anna, Karen, Emma en Anke waren ons aan het achtervolgen. 

We bleven de hele tijd maar lopen en lopen tot we een afgrond zagen. 

We wilden in de afgrond gaan maar 

Tiana struikelde en viel over alle 

stenen, ze sloeg haar voet om dus 

konden we niet meer zo snel lopen. 

Beneden in de afgrond was er een 

hoge muur van aarde, we klommen op 

die muur, we hielden ons vast aan de 

wortels van de bomen die door de aarde 

kwamen. 

Toen we eindelijk boven waren gingen 

we verder, maar dat was niet zo 

gemakkelijk. 

Dries, Jerka en Liselot begeleidden 

de anderen, Frederik, Jorn, Elien en 

Tiana, moesten ons volgen. 

We klommen weer naar beneden, maar toen zagen we dat Babet, Anna, Karen, Emma en 

Anke weer achter ons aan zaten. 



We moesten dus weer gaan lopen, maar plots vonden Dries en Liselot een weg, daar liepen 

we op, de weg ging naar boven en zat vol met doornstruiken. 

Toen we de weg volgden kwamen we weer uit aan de andere weg waar we begonnen waren. 

We sprongen allemaal uit de 

doornstruiken, maar Liselot zat vast. 

Frederik zei dat ze moest springen, 

dat deed ze ook, maar ze viel en Tiana 

ving haar op. 

We klommen naar beneden en weer 

naar boven op een berg. 

Op die berg was de afgrond, we 

klommen weer naar boven langs de 

afgrond. 

We waren net op tijd want we hoorden 

het fluitje al! 

We liepen allemaal op ons snelste 

naar de open plek, we waren net optijd. 

Iedereen had zijn fiets al los gemaakt en stond in de rij, toen Meester Wim zei dat hij het 

sleuteltje van zijn fietsslot kwijt was, dus moesten we de hele open plek afzoeken. 

Natuurlijk vonden we het niet, na een lange tijd zoeken, riep Bas dat het sleuteltje misschien 

in de vuilniszak zat. 

En ja, Bas had gelijk.  

En hij kreeg een flesje Cola van 

Meester Wim. 

Dan konden we eindelijk 

vertrekken. 

We moesten van de berg 

fietsen, dat was heel leuk, we gingen 

allemaal heel snel. 

Maar toen we beneden waren, brak 

Nick Morren zijn stuur van zijn 

fiets, dan is de mama van Annelien 

Nick en zijn fiets komen halen. 

Voor we terug fietsten, gingen we 

nog naar Annelien, daar mochten we 

iets eten en drinken. 

Normaal gingen we nog naar het Provinciaal Domein, maar het was te slecht weer dus fietsten 

we maar terug naar Wijgmaal. 

Toenwe aankwamen in Wijgmaal zij we nog even naar het Rietensplein gegaan. 

Daar mochten we spelen en de jongens 

voetbalden. 

Na dat we hadden gespeeld mochten we 

naar huis. 

Dat was onze bosuitstap! 

 

 
Jerka Vandendael 

Elien Vandewiele 

Liselot Van Havere 

Tiana Van Nevel 

 


