
 
 
We vertrokken met de fiets naar het bos . 
Eerst was de weg gewoontjes maar dan ging het echt steil naar boven . 
Voor sommigen was dit heel vermoeiend . 
Toen we helemaal boven waren ,moesten we door het bos fietsen en dan 
waren we ter plaatse . 
We moesten onze fietsen op slot doen . 
Vervolgens trokken we het bos in . 
Meester Geert legde ons van alles uit . 
Zo vertelde hij ons dat we ons op de grens van 3 streken bevonden:de 
Groentestreek, het Hageland en het Brabants Leemplateau . 
Maar we leerden ook iets over planten :struikheide ,brem … 
 
We waren in het bos aan het spelen .We waren de meisjes aan het zoeken . 
Het was een moeilijke klus .Eindelijk hebben we ze gevonden . 
Toen moesten we ze nog vangen .Dat was pas moeilijk . 
De jongens bouwden kampen .Andere kinderen speelden in de weide met 
de frisbee of waren aan het jongleren . 
 
Ook de terugkeer verliep niet vlekkeloos . Ze zeiden dat je je sleuteltje 
goed moest wegsteken , maar meester Wim was zelf z’n sleuteltje kwijt . 
(Typisch!!) 
Ook hier ging de weg af en toe zeer steil naar beneden. 
Sommigen lieten hun remmen dan los en gingen volle gas naar beneden . 
 
Ook hier ging de dag verder .Toen we terugkwamen trakteerde Annelien 
het 6de leerjaar op frisdrank ,cake en suikerwafels .Waarom….Dat weten 
we niet ,maar het was in ieder geval lekker . 
 
Moe en voldaan van de boswandeling kwamen we aan het Rietensplein .Er 
was gelukkig nog energie over om een voetbalmatch te spelen .De ploegen 
werden verdeeld .De ene ploeg was duidelijk beter dan de andere maar het 
bleef spannend .Natuurlijk door de supporterende meisjes .Een deel 
kinderen vond het leuker om op de berg te ravotten .Nadat iedereen moe 
was en zich in het zweet had gewerkt mocht iedereen naar huis want de 
schoolreis jammer genoeg was gedaan . Kortom het was een bangelijke 
dag . 
 
Door: Marijn, Arne, Nick, Frederik (6B) 
 
 


