
 
 
 
 

 
We zijn met onze klas naar de stad Leuven geweest op dinsdag 23 
september en we hebben er veel plaatsen bezocht en veel plezier 

beleefd. In de middag 
zijn we naar De 
Quick geweest en 
we hebben er ons 
buikje lekker vol 
gegeten!We hebben 
een tijdje moeten 
wachten op de bus. 
Terwijl heeft Shari 
gekke bekken 
getrokken. 
 

 
 

De Standbeelden: 
 
Fonske is een student 
met een pintje bier vast 
in zijn hand en ook en 
studeerboek om te leren. 
Hij heeft een pint bier 
vast omdat er in Leuven 
wel wat cafés zijn.  
 
 
 
 

Shari met haar gekke bek. 



De bakker ging zijn deeg bij zijn klanten 
halen en maakte daar zijn brood mee.  
 
De kotmadam is een vrouw van vroeger en 
werkte voor studenten in een kot. Ze 
kookte en ze wast de kleren in het kot 
voor de studenten. 
 
 
 
 
 
De Fiere Margriet is eerst opgepakt door 
bandieten en dan verkracht en in de Dijle 
gegooid maar ze ging niet met de 
stroming mee want de vissen zwommen 
haar in de tegengestelde richting omdat ze 
zoveel deed voor andere mensen. 
 
 

De Sint-Michielskerk 
 
In de kerk hangen mooie schilderijen maar spijtig genoeg zitten er 
gaten in. Omdat er steentjes zijn in gevlogen door de 
bombardementen . Door de bombardementen is ook het dak 
ingestort. De kerk is in barok stijl. Met veel houtsnijwerk dat is 
typisch voor die stijl. Er staat een hele rij biechtstoelen in hout. 
Boven de biechtstoelen hebben ze doodskoppen uitgesneden.  
 
 
 
 
 
 



De Stadswal 
 
Eerst de plaats van de stadswal. 
Die staat dus aan het stadspark. 
Nu over de stadswal zelf. De 
stadswal dateert uit de jaren 
1200. De stadswal is gemaakt uit 
baksteen kalksteen en 
ijzerzandsteen. En tenslotte nog 
op de stadswal. Er zijn nog 3 
stukken van torens. 
 
 
 

Het Stadhuis 
 

Als je voor het stadhuis staat zie je 
vele beelden.  
Het zijn er welgeteld 236. 
Onder de beelden zijn ook heel wat 
sokkels 
Die vanonder het oude en vanboven 
het nieuwe testament  
Moeten uitbeelden bijvoorbeeld lucifer  
En daarom naar de hel moest3 
Adam en Eva die van de  appels van de 
verboden boom 
Aten3 en Kain Abel de twee broers.  
Als je binnen komt hangen er daar 
verschillende vlaggen van de 3 

deelgemeentes van Leuven: Wilsele3 



Heverlee3 en Kessel-lo maar 
Wijgmaal niet omdat die 
vroeger bij  herent 
hoorde. Nu niet meer maar 
de vlag hangt er nog niet. 
Vroeger was het 
gemeentehuis een 
rechtbank. 
Nu is dat een vergaderzaal 
waar een schilderij hangt  
van een vrouw levend 

begraven werd omdat ze de bijbel 
Gelezen had en dat was vroeger verboden was. 
Vroeger net na de eerste Wereldoorlog waren heel 
Wat beelden kapot gegaan die staan nu op de zolder  
Ook om de paar jaar moeten de beelden vervangen  
Worden omdat ze vuil worden door de uitlaatgassen  
Dan worden ze donker. 
 
 

De Sint-Pieterskerk 
Eerst de kerk van buiten 
af. Als je buiten de kerk 
staat dan zie je de 
Jaquemart of meester Jan 
zoals je het zelf wilt. Hij 
staat naast een klok. Hij is 
eigenlijk in het brons maar 
er zit eigenlijk een laagje 
bladgoud over. Binnen in de 
schatkamer zie je het 
Laatste avondmaal  dat is geschilderd door Dirk Bouts . Vroeger 
moesten ze zelf hun zelf hun verf maken en Dirk Bouts had de 
kunst om heel mooie verf te maken. Er is ook een schilderij van 



de marteling van de heilige Erasmus 3 je ziet op het schilderij hoe 
ze de maag van een man  leegmaakte omdat hij in God geloofde . 
Maar het is eigenlijk nooit echt gebeurt . De marteling van 
Dorrothea waar haar hoofd word afgehakt  omdat ze in God 
geloofde . Er staat een schrijn met de beenderen van Fiere 
Margriet. Er staat ook een soort van graf met een hertog in. En 
de stoeltjes van in de 3mis van vroeger er stonden een soort van 
zittertjes aan . Als ze in de mis moesten recht staan en uitgeput 
raakte konden ze leunen op de zittertjes er stonden grappige 
Figuurtjes onder omdat ze niet op heiligen mochten leunen  
met hun minst edele deel. 
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