
 
 
 
  
 
 

 
 

Het stadhuis van Leuven: het stadhuis is in gotisch stijl met 236 
sokkels en standbeelden. Op die sokkels staat  het oude testament 

beneden en het nieuwe  boven uitgebeeld.(bv. Lucifer die hoger als 
God wou staan, Adam en Eva en de ark van 

Noah …). 176 Jaar geleden waren 
er geen beelden op het stadhuis 
daarna wouden ze een mooier 
stadhuis dan Brussel en bouwden ze 
er wel beelden op. Op sommige 
beelden staan heilige en geleerde waar 
de  universiteit de oorzaak van is. 
Binnen in het stadhuis staan er vlagen 
van de 7 rijkste geslachten ,de vlag van 
België, Vlaanderen, Vlaams-Brabant 
en de deelgemeentes . 
Salon : Er hangen schilderijen van onze 
Nederlandse Franse en Belgische 

burgemeesters. In de tweede salon staat 
de marmere  
Tafel  met et  Leuvens  wapen schild op. 
In de  derde salon was er het schilderij 
van de naakte waarheid .De raad zaal 
voor de burgemeester,de schepenen en de 
raadsleden .Als je de wenteltrap neemt 
naar boven kom je uit in een kamer met 
allemaal beelden. Er liggen beelden die 
kapot geschoten waren in de eerste- en de 
tweede wereldoorlog en zelf nog kogels. 



 
 Buiten is de Jaquemart=meester Jan eerste in brons maar omdat 
Brussel het in goud had wou Leuven het ook. 
Binnen laatste avondmaal, de marteling van de heilige Erasmus deze 
schilderijen zijn 
geschilderd van Dirk 
Bouts   hij maakte ook 
hele mooie verf. Hertog 
Hendrik 1.stoelen met 
leunzitjes met leuke 
gezichtjes. 
Omdat ze anders op 
heilige zaten . De 
beenderen van Fiere 
Margriet. 
In de schijn tijdens de 
jaarmarkt .De 
torens,konden niet 
hoger. 
Normaal 169m.Nu 
ongeveer 30 m hoog. 
 
 
 
 

 
 
 



 
De stijl is barok met de oorlog is het dak ingezakt door bombardementen 
, zo zijn er gaten in de schilderijen . En restaureren ze niet meteen eerst 
de bekendste en er zijn heel mooie houtsnijwerken. Oude stadswal uit 11-
12de  eeuw uit ijzerzandsteen , kalksteen en baksteen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


