
 
 
 
 
 
 
 
Eerst gingen wij naar het 
stadhuis. 
Daar gaf de gids ons een lange 
uitleg over alles 
wat er mee temaken had. 

 

 
 
Het stadhuis heeft 236 grote 
beelden. 
Die beelden gaan over de bijbel en 
staan op een sokkel, 
op de sokkels staan fragmenten van de bijbel : vanonder uit het oud 
testament en vanboven het nieuw testament. 
Iets meer dan 176 jaar geleden waren er nog geen beelden op het 
stadhuis. 
Een rij van de beelden gaan over alle jongen geleerden. 
Karel de Grote staat ook op het stadhuis. 
Het stadhuis is 560 jaar oud en ons land is er nog maar 176. 
In salon 1 van het stadhuis hingen allemaal portretten van onze vorige 
burgemeester. Louis Tobback kon er niet meer bij. 
De eerste burgemeester was Frans omdat we in Frankrijk woonden. 
Dit salon is het oudste gedeelte van het stadhuis. 
In salon 2 worden koppeltjes getrouwd. 
De tafel waar ze aan zaten is van alle soorten marmer uit België. 

In salon 3 was er een groot 
kunstwerk op het plantfond van de 
naakte waarheid. 
Salon 3 was ook een rechtbank. In 
de vergaderzaal komt de 
gemeenteraad samen. De originele 
beelden van het stadhuis lagen op de 
zolder. 
De zolder zijn dak is van hout in de 
vorm van “de ark van Noah” 
De balken zijn 560 jaar oud. Er lagen 
ook kanonskogels, 
 en vele doden duiven. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

het mannetje met de klok 
 
 
langs de zijkant van de kerk zie je een goud mannetje. 
of meester Jan. 
Hij is uit echt goud omdat Brussel dat ook had, 
eerst was het brons maar om even goed te zijn als Brussel 
legde ze er een laagje bladgoud op. 
 

de schilderijen: 
 
De schilder Dirk Bouts maakte 2 schilderwerken die in de kerk hangen, 
het laatste avondmaal en de marteling van Erasmus. 
Iets minder bekent:De marteling van Dorothea. 

 

Het laatste avondmaal 
 
Heel opvallend is dat de achtergrond van het 
schilderij in zijn tijd is geschilderd in plaats van 
die van Jezus zelf. 
Je ziet ook alle apostelen aan de tafel zitten. 
De kleuren zijn net echt,want in die tijd 
moesten de schilders hun verf zelf maken. 
 

De marteling van Erasmus 
 
Hierop zie je hoe ze een man zijn maag eruit 
halen. 
Omdat hij in God geloofde. 
Het is nooit echt gebeurt dus je moet er niet 
door gepakt worden. 
 

 



De marteling van Dorothea 
 
Dit schilderij is niet van Dirk Bouts. 
Je ziet dat ze het hoofd van een vrouw eraf hakken,ook omdat ze 
in God geloofde.Eerst hielden de haar boven vuur en ook vuur aan   
haar armen terwijl ze vast hing met touw maar ze bleef in God 
geloven. 
 
 

fiere Margriet: 
In deze kerk liggen de botten en de andere lichaamsdelen 
van Fiere Margriet. 
Deze liggen in een schrijn (kistje). 
Elk jaar gaan ze er mee rond. 
Dan kun je naar alles kijken. 
Dat is op de jaarmarkt de eerste maandag van de maand. 
 
 

De toren: 

 
De toren moest eigenlijk 169 meter hoog worden maar omdat  
de ondergrond in Leuven niet sterk genoeg is zou hij kunnen 
instorten of inzakken. 
Nu is hij maar 30 a 35 meter hoog wat nog steeds hoog is. 
 

 
 
 

 
We zijn in de quick gaan eten. 
Iedereen vond het er super 
lekker. 
Ons buikje was helemaal rond. 
Voor sommige was er ook een 
dessert 
en toen gingen we weer op 
stap. 
 
 

 
 



 
           

 
De Sint –Michielskerk is vooral gebouwd 
in barokstijl. 
Dat is met veel krullen en details. 
Er zitten veel gaatjes in alle 
schilderijen. 
Dat komt door bombardementen. 
Door die bombardementen is ook het 
dak van de kerk ingezakt. 
Daardoor ook die gaatjes. 
wat opvallend is in de kerk is dat er 
prachtige houtsnijwerkbeelden staan. 
uit die beelden kun je dingen uit de 
bijbel herkennen. 
 
 
 
 

Stadswal: 
 
De stadswal is gebouwd in 1200 hij is 
gebouwd met een stenen mengsel van 
ijzerzandsteen en kalksteen. 
De stadswal is dus al meer dan 800 jaar 
oud. 
Het is er ook aan te zien.  
De stadswal (of stukken ervan)liggen 
dicht bij het stadspark  
nu kun je nog alleen maar stukken van de 
muur terugvinden want ze hebben de 
muur moeten slopen voor andere dingen 
te kunnen bouwen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

Fonske: 
Houd een boek vast en bier. 
Het bier staat voor het drinken op café. 
Het boek staat voor studeren en leren.  
Hij staat op het Margarethaplein. 
 
 

Fiere Margriet: 
 
Fiere Margriet was een meisje dat wou dat de 
mensen haar respecteerde.  
Ze werd wel collectief verkracht gedood en in 
de Dijle gegooid. 
Maar ze ging niet met de stroom mee maar ze 
dreef de andere kant uit en dat kwam door de 
sluizen.  

 
 

erasmus: 
 
Erasmus richtte het 3talencollége op aan 
de vismarkt.  
Hij is vooral bekent als schrijver van lof 
der zotheid. 
 
 

 

de kotmadam: 
 
De kotmadam zorgde voor de studenten. 
zij waste en streek hun kleren, ze gaf hen eten en 
nog veel meer. 
Het standbeeld werd gemaakt in 1985.  
 
 

 
 

 



renée:  
 
 Renée staat voor de actieve 
 vrouw en voor de eerste                              
 vrouwelijke studente die haar diploma kreeg. 
 
 
 

 
Abraham: 
 
Staat voor 50-plussers. 
Hij werd gemaakt in het jaar 1978. 
 

 
 

 
 
dorre: 
Was een bakker die deeg bij zijn klanten 
ging halen. 
Hij bakte het in zijn oven en gaf het dan 
terug aan  
zijn klanten. 
Hij is al verschillende keren van richting 
veranderd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
dit was de folder van: 
 

 
 
 
 
  
    

 
                                                                                       


