
 
 
 
  
 

Het stadhuis  
Het stadhuis bestaat al 
560 jaar het heeft ook 
zeer veel 
beelden,namelijk 236 
beeld en .De 
beelden,staan 
verhalen uit de 
bijbel.bijvoorbeeld 
het verhaal van 
Lucifer,Adam en 
eva,Kaien en Abelen 
noa (uit het oude 
testament)daarboven komen er verhalen uit het nieuwe testament 
.Binnen in het stadhuis hangen er vlagen 7 daarvan zijn de 
afbeeldingen van de rijke mensen de anderen vlagen van de 
medesteden maar wijgmaal hangt er niet tussen.De stad Leuven heeft 
90 000 inwoners.In de eerste kamer van het stadhuis is de 
vergaderzaal.Er hangen allemaal portreten van de burgemeesters van 
Leuven. Het laatste portret van de rij is dat van burgemeester 
Vanderkelen. De tweede kamer ‘trouwkamer’ staat er een  marmere 
tafel daarop staat het wapenschild van Vlanderen.De witte lijn op het 
wapenschild is van Kareiramarmer. Een soort Italiaans 
marmer,alleen in  Italië vinden. In de kamer staan ook 
héél mooie stoelen. In de derde kamer hangt op het 
plafon een schilderij: de naakte waarheid. In die kamer 
was vroeger ook de rechtzaak. Boven is ook nog een 
kamer, namelijk de vergaderzaal van de gemeenteraad. 
Die komt Maandagavond voor te vergaderen (niet elke 
avond).  In die kamer  aan het einde is een grote zware 
deur met daarachter een wenteltrap. Die lijdt naar de 
zolder. Op de zolder staan de kapotte beelden en de 
kanonballen van de oorlog die op het stadhuis werden 
gevuurd.  
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De Sint-Pieterskerk  
Op de klokkentoren van de Sint-Pieterskerk staat een klokken luider. 

Zijn naam is Jaquemart of 
te wel Jan de belleman. 
Hij was eerst van brons 
maar om te stoeffen 
hebben ze er bladgoud op 
gesmeerd. In de kerk 
hangt het meesterwerk 
van Dirk Bouts: Het 
laatste avondmaal. Er 
hangt ook nog een ander 
schilderij van hem: De 
marteling van de heilige 
Erasmus. Hertog 

Henderik de eerste ligt al 700-800 jaar in de crypte maar wel in een 
graftombe. Daar staan ook kleine steuntjes met daarop grappige 
figuurtjes. 
Ook Fiere Margriet ligt daar in een schrijn (soort van kist) op de 
jaarmarkt wordt de schrijn opengemaakt. 
De torens van de kerk moesten normaal 169 meter hoog worden maar 
ze zakte telkens in. 
 
 
De Stadswal 
De stadswal is in de twaalfde eeuw gebouwd. 
Hij bestaat uit : ijzerzandsteen,baksteen en kalksteen . 
Het was de eerste omwalling van Leuven. 
Op sommige plaatsen staan nog delen van de torens. 
De nieuwe stadswal is nu de ring in Leuven. 
 
 
De Sint-Michielskerk 
In deze kerk staan hele mooie,gedetailleerde biechtstoelen uit hout. 
Ook de preekstoel is uit hout gemaakt. 
In de kruisweg zijn grote gaten dat kan door de instortingen van het 
dak in de oorlog zijn. 
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De beelden in Leuven 
 
Ons Fons Sapientiae staat op het 
Fochplein. Hij staat voor bron van de 
wijsheid. Hij is de eeuwige student. Zijn 
lotgenoot is Renée. Zij staat in de 
Naamsestraat. Zij is het symbool van de 
actieve vrouw. Hier kregen de 
studentinnen hun eerste peda.  
 
 

 
Dan hebben we natuurlijk Dorre. Hij 
staat in de diestsestraat. 
Hij is bakker en haalt deeg bij zijn 
klanten om dan dingen te bakken 
 
 
De kotmadam staat (zit eigenlijk) op 
de oude markt waar ook de kermis 
staat als hij komt. 
 
 
 
 
 
 

 
Sylvain Van De Weyer. Hij was politieker en was lid van het 
Voorlopig Bewind.Hij heeft dat gedaan in de Belgische revolutie. 
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Abraham heeft een leuke uitspraak 
op zijn plakaatje. Hij is wijs wie 
weet waar Abraham de mosterd 
haalt. Hij staat symbool van de 50-
plusses.(de mannen van het jaar). En 
hij heeft het mooiste plaatsje in het 
Sint-Donaaspark.  
  
 
 
 
 
 
 

 
En als laatste: Fiere Margriet! Zij 
ligt op de hoek van de Muntstraat. 
Zij is 1 van de 7ven Leuvense 
wonderen. Om een lang verhaal 
kort te maken:Fiere Margriet was 
verkracht tegen haar zin omdat ze 
geen misbruik van haar lichaam 
mochten maken. Ze hebben haar 
toen dood in de Dijle gegooid. 
Daarna droegen de vissen haar 
lichaam stroomopwaarts naar de 
stad. Daarom is fiere Margriet Zo 
speciaal.  
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