
Het prachtstuk van de hele stad Leuven is het stadhuis, 
het is zo mooi omdat het 236 beelden telt. Het stadhuis is         
556600 jaar oud de beelden zijn al meer dan 176 jaar oud,de 
beelden hebben natuurlijk ook een betekenis ze beelden 
vanboven het nieuwe testament en vanonder het oude 
testament uit. Vroeger was er in het stadhuis ook een 
rechtband,een trouwzaal en een salon er was ook een 
vergaderzaal een inkomhallen een zolder plus daar bovenop 
nog een heleboel andere zalen. De geschiedenis van het 
wapenschild: er waren vikings in Leuven en zij werden 
verslagen en daardoor kleurde de Dijle rood buiten een  

witte streep in het midden en 
vandaar ons wapenschild:rood 
met een streep wit.  
Het wapenschild is zeker  1000 

jaar oud. De Sint-
Pieterskerk en haar 
schatkamer. De schatkamer van 
de Sint-Pieterskerk wordt ook 



wel koor genoemd. Er hangen 2 schilderijen van Dirk 
Bouts , Het laatste avondmaal een van de belangrijkste en 
mooiste werken van Dirk Bouts en De marteling van 
Erasmus dat is minder bekend.Normaal moest de hoogste 
toren van de Sint- Pieterskerk  196 meter hoog worden . 
 
De standbeelden 
Over heel Leuven zijner standbeelden verspreid 
bijvoorbeeld bakker Dorre, Erasmus gaf les in de 
universiteit van Leuven , Renée de vrouwelijke studenten 
,Abraham en fiere Margriet . het verhaal van fiere 
Margriet : Margriet  was een meisje dat met haar familie 
in een herberg woonde en ze gingen verhuizen naar een villa . 
Er kwamen 4 mannen de herberg 
Binnen en vroegen naar wijn .de herbergiers hadden geen 
wijn in huis dus stuurden ze Margriet weg om wijn te 
halen . Als margriet weg was doodden en beroofden de 
mannen de familieleden van Margriet die nog niets door  
hadden . Als Margriet terug thuis aankwam waren de 4 
mannen er nog. Ze namen Margriet mee naar hun 
schuilplaats daar verkrachten ze Margriet maakte haar 



dood en gooide ze haar in de Dijle. Maar haar lichaam 
dreef stroom opwaarts de stad binnen. 
De kerktoren van Sint- Geertrui heeft geen nagels,je kan 
erdoor kijken . De huizen van voor de oorlog zijn terug 
opgebouwd ,er staat een plaatje op.  
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