
   Sneeuwpret in de bergen  

Ik was heel zenuwachtig toen we gingen vertrekken die dag . Ik was nerveus en bang.                                  

 En toch had ik mijn koffers al gepakt. Toen was het zo ver:  nog een dikke kus aan mama en 
papa ! 

En dan me goed installeren op de bus . Plots…  heel  onverwachts, vertrokken we.  

Toen we aankwamen zag ik het hotel. Het was supergroot en in de vorm van een slang.  

We zijn in Leysin in Zwitserland geweest van 15/02 tem 22/02 . 

In het hotel Fabiola.    

Toen we de kamers zagen waren ze tof. De badkamer leek wel een beetje 

op een mobilhome. 

We hebben een uurtje onze koffers uitgepakt en onze kamer ingericht . 

We lagen met 2 op de kamer . Ik lag met Nette op de kamer. 

Dat was fijn.  

We begonnen met zakken glijden . Achter ons hotel was er een steile berg! 

Daar konden we goed glijden. Ik ging van de berg met volle vaart en ineens gleed ik  verder 
op mijn rug en mijn pull kroop omhoog . Wanneer ik stopte was er een grote schaafwonde 
op mijn rug! 

 De meester heeft het daarna goed verzorgd . Etenstijd ! Het eten is lekker! We hebben 

 bekende patatten van hier gegeten . Maar dat was wel speciaal. Natuurlijk stond er ook 
spaghetti op het menu! 

Er was ook iets gezond.  In de middag was er soep en ‘ s avonds saladebar . 

Het eten was er supergoed .  

Het weer was er zonnig! 

Maar omdat er sneeuw ligt is het dubbel zo warm. Ik leg het even uit: 

de zon weerkaatst op de sneeuw en dat verdubbelt de warmte  .  

Daarom moet je opletten dat je niet verbrandt . Dus smeer je goed in als je naar de sneeuw 
gaat!   

In de bergen lag er 1,50 m sneeuw . Maar  in de lagere gebieden ligt er 0,50m sneeuw . 

Onze monitor heette Alex . Hij gaf goed les . Dit was de eerste keer dat ik ging skiën . 

Ik vond het leuk . 
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Mijn monitor zegt dat ik het goed kan .We zijn twee dagen naar de blauwe piste gegaan. 

De blauwe piste is wel moeilijker dan de kleine bergjes en de tunnellift.                                

We hebben daar vrienden gemaakt van de school van Bleydenberg.   

We zijn daar 2 grote uitstappen mee gaan maken . 

We zijn aan het meer van Genève gaan wandelen in de stad Montreux. 

 

Er waren leuke grasbeelden over de smurfen en één beeld van Freddy Mercury . 

 We hebben ook leuke activiteiten gehad. 

De casinoavond was daar ook iets van . We hebben ons allemaal feestelijk aangekleed en 
dan opgetut.  

Er waren meesters of juffen die aan een tafel zaten voor een spel :hoger lager, bingo en vier 
op een rij. 

En natuurlijk iets om te drinken: grenadine . Iedereen had in het begin 500 euro . 

Ik had op het einde 4550 euro ………………. Goed hé ! 

We zijn dan ook naar een winkel geweest . We mochten een souvenirtje gaan kopen. 

Vooral de heerlijke bekende Toblerone van Zwitserland ! Dat is chocolade die lijkt op 
torentjes .  

Ik heb voor mij een koebel gekocht en voor mijn broer een auto.  

Dit was onze tweede leuke uitstap die we gedaan hebben. 

Een bekend uitzichtpunt heette Prafandaz .  

Je zag echt super veel . Het was er ook leuk.  
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                                     DE AFSCHEIDSAVOND      

        

                                         

De avond begon met een aperitiefhapje  ( pizza)  

Daarna een portie friet met vol au vent . Dat begon al goed: super veel ! 

Dan een lekkere taart met slagroom op .  

Dan waren er activiteiten. Eerst samen zingen. De tekst ging zo: 

 “Mijn tante heeft een tic nerveux, wiezewiezewies bombom. 

 En da  doe ik nu efkes veu, wiezewiezewies bombom! 

 En zo gaan die handjes … en zo gaan die voetjes!” 

Toen gingen we quizzen. Dat was leuk. Het was niet om te winnen maar voor het plezier! Het 
eindresultaat van onze groep was 32 op 40!  

Daarna dansles. Ik vond het niet zo leuk want het was wel wat té gemakkelijk.  

Toen was er een party met een dj. Hij heette Tom. Toen hebben er veel koppeltjes geslowd! 

We zijn ook naar een draaiend restaurant boven op een berg geweest. Het heet Kuklos en 
het staat in Berneuse. We hebben ook veel sneeuwballengevechten gehouden. Daar hoorde 
af en toe een traantje bij maar toch was het heel tof! 

Tot slot moesten we nog even onze talenten op de blokfluit tonen! 

 

Het was een vakantie om nooit te vergeten!! 
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