
Opstel Zwitserland – Robbe Renglé 

 

 

Beste meester en klasgenoten, 

 

Eerst en vooral wil ik zeggen dat het super tof was ! 

Het was een hele lange busrit dus er zijn wel een paar mensen 

misselijk geworden. En slapen hebben we niet echt gedaan  

Het terugkomen met de bus was wel wat minder erg want we waren 

de wegen al gewoon maar het slapen lukte nog altijd niet.  

We hebben veel activiteiten gedaan zoals skiën. Daarvoor zijn we 

naar hier gekomen. Dat was heel leuk maar de tweede dag ben ik 

gevallen en moest ik in een brace. Wel niet lang, maar 2 dagen, dus 

het viel nog mee. Gelukkig heb ik alleen maar skiën gemist en geen 

zakkenglijden want dat was super leuk of het sneeuwballengevecht 

en ook geen uitstapjes ! Daar kon je SUPER mooie dingen zien zoals 

het meer van Genève. Dat was heel groot ! Dat ligt tegen de stad 

Montreux of het uitzichtpunt Prafandaz. Gelukkig kon ik mee naar 

daar. Het draaiende restaurant was super cool. We zijn met 1 been 

op het stilstaande gedeelte gaan staan en met het andere been op 

het draaiende gedeelte tot we spagaat stonden. Het duurde wel een 

uur voor dat het helemaal rond was gedraaid ! 

We deden ook avondspelen zoals het ganzenbordspel. Dat was heel 

leuk. Je moest opdrachten doen om te kunnen gooien en soms 

waren het moeilijke opdrachten en soms makkelijke. Ik ben spijtig 

genoeg met mijn groep laatste geëindigd. Er was ook een 

casinoavond. Heel leuk maar spijtig dat ik op een moment al mijn 

geld kwijt was ! Maar dan heb ik nog een groot spel gewonnen en 

dan had ik terug veel geld. 

De fuif was geweldig. Eerst moesten we dansen, dan gingen we 

naar de quiz en mijn groep had bijna alles juist en dan gingen we 

zingen en dan was het de fuif en na elke opdracht zongen we : 



‘linkerhand omhoog, rechterhand omhoog, links, rechts, klappen !’. 

Op het einde deed iedereen mee ! De fuif was keicool want het was 

‘animals’ en dan was het zo ‘trrr blabla bla animals’ en iedereen 

begon te springen ! Dat was keitof !  

We hebben ook macramé gemaakt.  De mijne had als kleur blauw , 

zwart en groen en ik heb dezelfde gemaakt voor een vriend maar 

daar vertel ik straks wel over.  

We hebben ook soms gezongen en één keer op onze blokfluit 

gespeeld ! We hebben ook heel veel vrienden gemaakt. Bijna in elke 

school zoals Geraardsbergen, Mol, Velle, Sint-Truiden en vooral 

Wilsele Bleydenberg ! Daar heb ik veel vrienden leren kennen 

zoals : Maxime, Jonas, Kobe, Elle, Sophie, Annabel, William, Wout, 

Hassan. Eigenlijk gewoon heel de klas.  

Eén van de macramé bandjes was dus voor Maxime. Da’s echt een 

super leuke jongen, Da’s mijn beste vriend. Ze zijn allemaal heel 

leuk en bijna iedereen heeft moeten wenen op het einde !  

Nu zijn we allemaal aan het afspreken en dat is heel leuk.  

In het restaurant was er echt heel lekker eten en op de voorlaatste 

dag was het een feestmaal ! Frietjes ! Het hotel Fabiola was heel 

mooi. De kamers waren goed maar die van Siebe en mij was wel 

heel rommelig  Wij hadden ook veel snoep. Op de laatste dag was 

ons snoep op en zijn we nieuwe gaan kopen ! Toblerone ! Maar dat 

was voor thuis en we kochten ook souvenirs voor onze broers of 

zussen of mama’s en papa’s . 

Ik wil met dit opstel eigenlijk zeggen dat HET SUPER TOF WAS !!!! 

 

 

 

 

 


