
 
 

 
Stadhuis. 
 
Het stadhuis is een groot gebouw met heel veel 
versiering. Bijna elk beeldje dat er staat heeft een groot 
verhaal achter zich. 
  
In het gebouw zelf zijn heel veel schilderijen. Als je 
binnenkomt in het stadhuis zie je alle vlaggen van de 
eendenlieden van Leuven. Er zijn drie salons in het 
stadhuis. In het eerste salon hangen de portretten van  



de burgemeesters. Er werden pas portretten gemaakt 
als je geen burgemeester meer was. 
Het tweede salon is de huwelijkskamer. En de 3de 
kamer is niet echt bepaalt.  
 
Tijdens de 2de tweede wereldoorlog had Leuven hard 
afgezien. De Duitsers hadden bijna alles in brand 
gestoken. 2 goede voorbeelden daarvan zijn de 
Universiteitsbibliotheek en de Sint-Pieterskerk. 
Maar de Duitsers moesten een plek hebben om te 
slapen, en kozen het stadhuis. Maar de Leuvenaren 
hadden toch overwonnen hebben ze alles terug 
opgebouwd . Op elk huis dat ze terug hebben 
opgebouwd staat een plaatje met een zwaard en een 
fakkel vuur het zwaard is van de Leuvenaren en de 
fakkel vuur van de Duitsers die alles in brand hadden 
gestoken  
 
 
Standbeelden 
 
In Leuven hebben we enkele standbeelden gezien zoals 

fons sapieniae  die staat voor de studenten, 

de kotmadam   voor alle 



kotmadammen, abraham  voor alle mannen, 

renee   van de vrouwelijke studenten  
 
De gebouwen 
 
De gebouwen hebben verschillende namen. 
De kenmerken van de Gotiek zijn: de ramen en deuren 
lijken op biddende handen. 
De kenmerken van de barok zijn: rijk en krullen. 
En dan de laatste is romaans, romaans is dikke muren, 
kleine ramen en donker vanbinnen. 
 

De Sint-Pieterskerk  
 
De Sint-Pieterskerk  is een zeer groot gebouw . 
Lang geleden wouden ze de Sint-Pieterskerk 



Tot aan de hemel bouwen om dicht bij god te kunnen 
zijn . Maar met de moerassige grond van Leuven ging 
dat niet . Dus hij is niet zo hoog als geplant .  
En het beroemdste schilderij in de kerk is het laatste 
avondmaal geschreven door Dirk Bouts. 
 
  
 
 
De Sint-michielskerk 
 
In de tweede oorlog is er een bom in de buurt van de 
Sint-Michielskerk ontploft. door het gas zijn toen de 
ramen gesprongen en de stukjes glas vlogen in de  
schilderijen en nu zijn in al de schilderijen kleine gaatjes 
De Sint-Michielskerk is barok . 
 
 
  
De vlag van leuven 
 
De vlag van Leuven is rood wit rood . 
Ze komen er aan door dat in de vroegere tijden vocht 
Leuven veel langs de twee kanten van de Dijle lag. 
Een hoop dode mensen en het bloed van die mensen 
liep langs de twee kanten in de Dijle en daardoor  
kwam dus de Leuvense vlag.      

 
 



 
 

In Leuven hebben we natuurlijk ook heel veel plezier 
gemaakt.

 
 

Met ons in de groep kan het nooit stil zijn 
hihihihiihhihihihi!!!!!!!!! 



 
 
Het was er super leuk! 
 
 
We hadden ook een gids die ons uitleg gaf. 
We babbelden heel veel maar we hebben toch veel 
gehoord. Daarna hebben we er 2 toetsen van gedaan. 
 

   
                                            



 
We hebben lekker gegeten in de quick 

  

 


