
 

 
 

 
 
 
 
                                                   Met bus 5 vaalbeek 

 
 
 

We vertrekken naar leuven we zijn allemaal 
benieuwd!!!!!! 
 

 



   

 dit is ons groepjeeee !!!  
 

 

 

 

 

STADHUIS 

 
Het stadhuis werd gebouwd in 1439 omdat ze in Mechelen een mooi 

stadhuis hadden. Maar de Leuvenaren wouden een mooier stadhuis. 

Hij was ook groter en hoger. Met mooie versiering van beeldjes. Elk 

beeldje is een verhaal van de bijbel. 

 

 Er zijn veel kamers in het stadhuis, maar wij zijn in de volgende 

geweest: trouwkamer,een kamer met alle burgemeesters van Leuven                  

(binnenkort Louis Tobback) en de burgemeester zijn kamer. 

 



In de 2de wereldoorlog werd het stadhuis ingenomen door de Duitsers  

want ze moesten ergens overnachten. En omdat het stadhuis zo mooi 

is en ze er zelf in sliepen lieten ze stadhuis heel. Dus is het stadhuis 

een van de weinige gebouwen die de 2de wereldoorlog heeft overleeft. 

Om de andere gebouwen te eren hebben ze een groot deel terug 

opnieuw gebouwd.  

 

 

 

 

Hoe komen de Leuvenaren  aan hun naam ??? 

 

Vroeger waren er wachters op de stadsmuur van leven.  Soms waren  

die een beetje zat en dan liepen ze heen een weer. Ineens roept een 

wachter alarm omdat hij dacht dat er tegenstanders waren. Vroeger 

hadden ze pijl en boog , ze schieten ze allemaal dood .De volgende 

ochtend zagen ze een hele kudde  koeien liggen . De avond ervoor 

hebben ze gewoon koeien gedood, en nu noemen ze  de Leuvenaren de 

Koeienschieters !!! 

 

 

 

 



 

SINT-PIETERSKERK  

 
De Sint-Pieterskerk is gemaakt in gotische stijl(hoog en smal). Er 

waren andere verwachtingen van de kerk. Normaal werd de kerk 

162m  maar door de moerasachtige ondergrond kwam de kerk niet 

ver.  Halverwege de bouw storten te torens in… na 100 jaar is de 

kerk..Voor dat de Sint-Pieterskerk er was stond er een 

romaanse(dikke muren, kleine ramen) kerk. Deze noemde ook Sint-

pieterskerk  

                      

 

 

 de stadswal 

 
In de twaalfde eeuw kreeg het stratenpatroon van de stadkern zijn 

typische vaste vorm, de cirkel. De 1ste stadwal werd toen gebouwd in 

1156-1156. Later rond 1360  werd er nog een 2de stadwal gebouwd  

 



omdat  de stad letterijl uit haar voegen brak. Deze muur was te 

situeren op de huidige vest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De standbeelden  
 

We gaan het nu hebben over de mooie standbeelden die we in Leuven 

hebben gezien  



Fons  Sapientiae= Dit standbeeld staat op het 

fochplein. Het staat  symbool voor de bron van de wijsheid, de 

eeuwige student. 

 

 

Mercator= Het staat op het Mercatorpad. De Mercator woonde in de 

mechelsestraat. Hij is bekend voor zijn wereldatlas en hemelatlas. 

 

 

De kotmadam= staat op de 

oude markt.      

 



Abraham= staat in het Sint-Donaaspark. Het is 

het symbool van de mannelijke 50+sers (de mannen van het jaar). 

 

Renée= staat in de Naamsestraat. Het is het symbool voor de actieve 

vrouw. In deze straat kregen de vrouwelijke studenten hun eerste 

peda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOE KOMEN DE LEUVENAREN AAN HUN VLAG ?? 

 

In de vroegste tijden waren er in Leuven  Noormannen . altijd als die 

mensen doden legde ze die naast de rivier De Dijlen  .Het bloed van 

die persoon ging tot in de rivier. Leuven komt aan zijn naam omdat 

alle mensen hun bloed in de rivier en langs de kanten van de rivier was 

een hele strook bloed langs links en rechts en in het midden gewoon 

water!!!!  

 
 

 



 

DE SINT-MICHIELSKERK!! 

 

De Sint- Michielskerk in een barok kerk(mooie versieringen).  In de 

oorlog was er een bom langs de kerk ontploft. Alle ramen sprongen 

kapot… de kerk heeft een altaar buiten de kerk heel bijzonder. De is 

een van de zeven wonderen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lol tijdens de uitstap !!! 
 

 

Zo een uitstapje is altijd leuk. Lachen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mmm… een ijsje !!! 



 

 
 

 

 

 

 

 


