
  
 
 
 
Iedereen was klaar om te vertrekken met de bus naar 
Leuven. 
Toen we aankwamen  zagen we de Sint-Pieterskerk en 
liepen we door naar Paep Toon. 
Hij stelt de deugnieterij  voor. 
 
Onze gids wachtte ons op bij het stadhuis.  
Ze begon meteen met een verhaal te vertellen over de 
Leuvenaars (ze noemden ons ook wel de koeienschieters of de pietermannen ☺). 
Over de koeienschieters vertelden ze al wat meer 
 
DE   LEGENDE 
Er was een stadswacht (een soort politie). 
’s Nachts moesten ze de wacht houden. 
Maar ’s avonds werden ze vaak moe en vonden dan een adresje 
om stiekem een of meerdere pintjes te halen. 
Dan waren ze wel eens zat toen ze de wacht moesten houden. 
Op een avond moesten er een paar mensen de wacht houden, 
ze waren allemaal zat. 
De ene zei tegen de andere: Hey wat is dat daar?   
Ze dachten dat er een groep aanviel. 
Iemand liep naar het centrum om de bel te laten luiden dat betekende dat er gevaar 
dreigde. 
Alle mannen uit het dorp haasten zich met pijl en boog op de stadsmuur. 
Ze begonnen op de groep te schieten, maar de volgende dag zagen ze dat ze gewoon 
koeien hadden afgeschoten daarom de bijnaam de koeien schietersde koeien schietersde koeien schietersde koeien schieters. 
 
 
 
                                                         
 
 



 HET STADHUIS                        
 
 
Op het stadshuis staan veel verschillende  
uitgekapte fragmenten uit de bijbel . 
 Voor de 16de eeuw kende iedereen  de bijbel 
vroeger heel goed en iedereen was zeer gelovig , 
daaruit kwam het idee om delen uit de bijbel om het 
op stadhuis te zetten. 
Zoals het verhaal van Adam en Eva.  
In de 16de eeuw waren er 42 mensen opgepakt , 
daarvan zijn er 3 onthoofd. 
Mercator maakte landkaarten en (hemel)atlassen , 
hij is uiteindelijk naar Duitsland gevlucht vanwege 
een zwaar proces tegen hem.  
Boven de deur van het stadhuis staat Sint-Pieter met een sleutel in zijn hand . 
Toen we binnen gingen in het stadhuis viel ons meteen op dat er veel vlaggen hingen .  
Die van Wijgmaal hing er niet tussen omdat Wijgmaal vroeger geen deelgemeente van 
Leuven was .  
Even tussendoor de vlag van Wijgmaal ziet er zo uit : 
 
 
Als je binnen komt in het stadhuis zie je een vals Fonske staan. 
Eigenlijk is Leuven dialect de oude naam is Loven: lo betekent bos en ven betekent 
moeras. 
In de trouwzaal (de 2de salon) hangen er veel schilderijen . 
Ook in de 1ste salon zijn er schilderijen maar dan van burgemeesters maar Louis Tobback 
hangt nog niet op en hij is al 18 jaar burgemeester van Leuven. 
Dat komt omdat als je pas stopt dan komt er pas een portret van jou. 
In het 1ste salon hangen de 1ste lusters op die van gas zijn. 
 
 
BELGIË                                                                                                                     �                
 
België is ontstaan in 1830 en de 1ste koning van België was Leopold 1.  
Vroeger bestond België nog niet want toen bestond Hertogdom Brabant de provincies 
waren Noord,Waals,Vlaams Brabant en Antwerpen. 



SINT- PIETERS kerk 
 

Vroeger stond er hier een  andere kerk een Romaanse kerk. 
Ze gaven het geld uit aan de aan de kerk, toen het geld op was wachtte ze weer een paar 
jaar hadden ze terug genoeg geld hadden konden ze verder bouwen. 
Jammer genoeg  konden we geen foto’s in de Sint-Pieterskerk trekken. 
Bij de Sint-Pieterskerk wouden ze eerst drie hoge 
torens bouwen maar dat lukte hun niet. 
Iedereen was daar heel verdrietig om, want er was veel 
geld ingestopt. 
In 1912 is er een heel groot deel uitgebrand. 
Dat was spijtig dus hebben ze het weer opgeknapt. 
In de Sint-Pieterskerk hangt ook het laatste 
avondmaal, dat is geschilderd door Dirk Bouts.  
 In 1465 hadden alleen de rijke mensen een glas. 
Er was ook een torentje( tabernakel)  om de hosties en de kelk in te steken, maar dat is nu 
niet meer dat was vroeger. 
Er waren speciale zittertjes voor de priesters. 
Dat was omdat ze vaak moesten rechtstaan. 
Het is een stoeltje waar dat je tegen kan leunen als je rechtstaat. 
De Sint-Pieterskerk is gotische stijl. 
Alles van goud en zilver wordt binnen goed bewaakt door bewaking. 
Vroeger stond de pastoor met zijn rug naar de mensen maar nu is dat niet meer. 
Het symbool van de Leuvense universiteiten heet Sedes-Sapientiae.  
Dit beeld staat niet in de schatkamer . Het beeld was in de 2de wereld oorlog kapot 
gedaan maar gelukkig is het terug opgeknapt .  
In de franse revolutie in de 18de eeuw verkochten ze veel spullen .  
Waaronder de preekstoel . 
Daarna hebben ze een nieuwe gezocht en gevonden in Ninove .  
Er komen ook veel mensen om een kaarsje te branden .  
 
 
 
 
 
 
 



                                                              
                                     DE QUICK  
 
Natuurlijk zijn we ook een lekkere snack gaan eten in de quick . 
Iedereen heeft veel gelachen en gegeten .  
Dit was echt 1 en al pret . 
Toen moesten we weer op stap .  
 
 
 
 
 
                                      DE SINT- MICHIELSKERK 
 
 
 
In de Sint-Michielskerk hangen er schilderijen op waar gaten in zitten. 
Dat komt omdat er een bom ontploft was en door de luchtdruk zijn de 
ramen gebarsten .  
De stukken van de ramen zijn in de schilderijen beland .  
 
 
 
                                                             OVERIG   
 
Verder hebben we nog mevrouw Renee gezien . 
Ze was niet veel groter dan de meeste van ons . 
We hebben nog 3 van de 7 wonderen gezien en met de kotmadam hadden we ook zeer veel 
pret . En we zijn naar het stadspark geweest . 
Iedereen was moe maar voldaan .  
En klaar om met de bus te vertrekken  
Eenmaal op school hebben we nog wat 
spelletjes gespeeld en nagenoten . 
   
EINDE        Nico, Minke en Yasmien                                                                              
       


