
 
 
 

 

Het stadhuis 
Ze noemen de Leuvenaars ook wel de Pietermannen. Dat is omdat de patroon heilige van de 
Leuvenaars Sint-Pieter is.  
Dan het stadsplein. Vroeger stond op het stadsplein een oud kerkhof. Nu liggen er stenen 
maar vroeger was er een veldweg voor paard en kar. Rondom het stadhuid hangt er veel 
versiering. Zoals heel veel vlaggen en beelden. Er staat met beelden ook veel verhalen vanuit 
de bijbel afgebeeld op het stadhuis. Binnenin het stadhuis zijn er drie salons. In het eerste 
salon hangen er allemaal foto’s van onze vroegere burgemeesters. Onze burgemeester nu is 
Louis tobback. Als hij stopt als burgemeester wordt er ook van hem een schilderij 
opgehangen. Dan in salon twee is de trouwzaal als je trouwt mag je daar naar toegaan. In 
salon drie hangen er een paar schilderijen. Er hangt zelfs een op het plafond. Vroeger mochten 
er geen meisjes studeren aan de universiteit van Leuven. Vandaag de dag studeren er meer 
meisjes als jongens aan de universiteit. Er is zelfs een standbeeld van gemaakt. Het standbeeld 
heet Renée. 
 
 
Oude verhalen. 
 
De Leuvenaars noemden ze vroeger ook wel de koeienschieters. Er zit een verhaal achter. 
Op een avond waren de wachters zoals altijd gewoon op de muren aan het lopen. Ze vonden 
dat natuurlijk een beetje saai, dus ze dronken wat pintjes. Dat waren er missschien iets teveel. 
Ze zagen in de verten een hele grote zwarte vlek ze dachten dat het de Duitsers waren dus ze 
pakten hun peil en boog en begonnen te schieten. Toen ze dachten dat iedereen dood was 
gingen ze eens kijken. Het bleek dat ze een hele hoop koeien hadden afgeschoten. 
De Leuvenaars noemen ze ook wel de Pietermannen omdat de patroon heilige van de 
Leuvenaars Sint-Pieter is. 
 
 

 De schatkamer van het stadhuis 
 
De schatkamer van het stadhuis is de enige kamer die nog niet vernieuwd is. 
Vroeger stonden er schatten maar nu niet meer. In de inkom hangen er elfen. 
De enige vlag die er niet hangt is onze vertrouwde vlag van Wijgmaal. 
Dat komt omdat we geen echte deelgemeente zijn. Vroeger waren we een deelgemeente van 
Herent. Ondertussen horen we 36 jaar bij Leuven dit is 1977. de meubelen van het stadhuis 
zijn van de 18de eeuw.l in de hand geschilderd. Op de bureau van de burgemeester hangt er 
een verhaal van een man met 7 dochters, de man verkoopt zijn dochters voor heel veel geld, 
dit verwijst naar de erfenis. Als je een waardevolle erfenis had dan ging die naar de zoon 
nooit naar de dochter. In de raadzaal zijn er wel 70 plaatsen en bij iedere plaats zijn er drie 



knopjes: een groen knopje: ik stem voor ja, een rood knopje: ik stem voor nee, een geel 
knopje: ik neem geen deel aan deze verkiezing. De burgemeester ( Louis tobback) zit 
helemaal van voor, hij telt de stemming.  
 
 Leuvense weetjes 
 
- De naam van Leuven was vroeger loven, lo= bos  en ven = moeras  
- het stadhuis telt aan de buitenkant wel 236 grote beelden  
- Renée is het beeld van de eerste Leuvense vrouwelijke student. 
 
 
 
 

Sint-pieterskerk 
 
 
Vroeger stond er een romaanse kerk , maar in de 14de eeuw hebben ze de Sint-Pieterskerk 
gemaakt. Dus ze begonnen te bouwen , hun eerste stuk ging goed, maar toen hadden ze geen 
geld meer. Zo wachten ze een paar jaar,en ze hadden terug wat geld en ze bouwden weer 
verder. Tot na zoveel jaren de kerk af was. Onder de Sint-Pieterskerk zit nog een kelder van 
de romaanse kerk stond . toen gingen we een kijkje nemen in de kerk. Het Christushoofd in de 
Sint-Pieterskerk is eigenlijk ook een schat, want die is nog van de 12de tot de 13de eeuw. In de 
Sint-Pieterskerk zijn sommige: beeldjes, tekeningen, balken en elfjes helemaal uit marmer 
gemaakt. En op schilderijen te zien aten de mensen ook met hun handen. Er hangt ook een 
schilderij waar de darmen van een mens uit zijn lichaam werd getrokken, maar hij had geen 
pijn want God beschermde zijn lichaam. Er zijn speciale stoelen in de kerk. Vroeger moesten 
ze vaak rechtstaan om te bidden. Maar als je lang recht blijft staan krijg je kramp in je benen. 
Daarom zijn er kleine leuntjes aan de stoelen en daar kan je dan op leunen met je poep. Onder 
en naast de stoeltjes staan er grappige beeldjes of tekeningen. 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Luka haar neus houdt 
van frietjes 
 

Een diep gesprek 
in de quick 

 Mmm  
Cola  

smile 



 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Gemaakt door Melanie, Fine en Luka 

 Abraham  

 
De kotmadam is 
onze bff 

 Reneeke   
 

 Wachten op de bus Een kaarsje branden… 


