
 

                                   
  

 
 
 

We zijn op 29 september met de bus naar Leuven gegaan. 
We moesten even stappen tot dat we aan het stadhuis waren 
ondertussen hadden we ook een standbeeld van de nar gezien. 
Aan het stadhuis stond onze gids. 
 

 
Onze gids heette Els. Ze heeft de historie van het stadhuis 
verteld: het stadhuis is zeer mooi versierd met bloemen en 
standbeelden. Toen gingen we naar binnen ze heeft ons de 
kamer laten zien waar veel schilderijen hingen en 
daar stonden onze vroegere burgemeesters op 
stonden. De kamer waar dat je kunt trouwen hebben 
we als tweede gezien. We mochten ook  naar de 
zolder en daar stonden alle kappotten en versleten 
beelden. Het dak van de zolder is helemaal in hout 
het 
Lijkt zo op een omgekeerde boot. Daarna zijn we 
naar beneden gegaan. Toen gingen we naar de kerk. 



 
 
 
In de Sint-Pieterskerk zijn we naar Het laatste avondmaal van 
Dirk Bouts gaan kijken dat is een schilderij. Er waren ook nog 
andere schilderijen.  Het verhaal van fiere Margriet was 
afgebeeld op een schilderij. Er is ook een graf van Hendrick de 
eerste. Hij was een hertog in de Sint-Pieterskerk. 
Vroeger werden er belangrijke mensen begraven onder de 
kerken. Minder belangrijke mensen rond de kerken. 
Er waren vroeger ook veel meer priesters dan nu die hadden 
hun eigen stoeltje met daarop een gek gezicht. Die gezichten 
dienden om de monsters weg te houden,gekken mensen!  
In de Sint-Pieterskerk hebben ze ook een crypte. Dat betekent: 
Grafkelder die in de jaren 50 werd ontdekt. Daar staat ook een 
oud altaar. 
 

 

 
 
 

We zijn ook naar de Quick 
geweest. Als we binnen 
kwamen wist Thomas wat hij 

ging eten en dat was: 2 giants,chicken dips en een grote friet.  
Seppe heeft:2 hamburgers,kleine friet 3 chicken dips gegeten. 
Riet heeft:grote friet,7 chicken dips en churos gegeten. Gaëtan  
heeft:een top menu gegeten. In de quick was het heel lekker. 
Daarna gingen we naar een andere kerk.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spijtig genoeg hebben we niks 
over de 2de  kerk opgeschreven. 
Na de 2de kerk gingen we naar de 
stadswal en naar het park. 
Daar hebben we mooie studentes 
gezien we hebben ook een 
groepsfoto gemaakt. daar 

mochten we een halfuur vrij rondlopen. We zijn daarna gingen 
we nog even naar de sint Michielskerk gegaan. daar stond een 
groot altaar buiten de kerk. En er speelde harde muziek maar 
dan in de kerk. Vervolgens gingen we naar de langste toog van 
België. Dat vonden de jongens wel interessant. dan gingen we 
naar een echte romaanse poort. en toen stapten we naar de 
bus. Onderweg zagen we daar het gebouw zonder nagels dan 
kwam de bus. en we gingen naar huis. 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Er waren ook veel beelden in Leuven. 
Het eerste beeld dat we zagen was de Nar hij 
mocht alleen gekke dingen vertellen tegen de 
keizer. 
Op het stadhuis staan 232 beelden 16 
vrouwen en 216 mannen beelden. We zagen 
ook Abraham dat is het beeld van de 50 
plussers mannen van het jaar. Renée eerste vrouw dat een 

peda kreeg. De 
kotmadam staat op 
de Oude Markt (de 
langste toog van 
België)! 
 


