Klasontbijt in het derde leerjaar ..
Of het lekker was ..?

Enkele reacties ...

Het ontbijt was heel goed. Het was heel leuk en gezellig! (Seppe)

Ik heb héél veel genoten van het ontbijt. Het was lekker en gezond. Met vrienden
en vriendinnen ontbijten is heel leuk! (Walid)

Het was leuk en heerlijk. Het was het beste ontbijt van de wereld! (Ali)

Ik heb nog nooit zo lekker en gezond ontbeten. Voor mij een tien !
( Manon)

Ik vond het gezellig want op andere dagen is het altijd ‘vlug vlug’ eten en nu was
het op ons gemak. (Nina Boyen)

Het ontbijt was superlekker en leuk. Het was ook gezellig. (Marie)

Het was gezellig want we waren met iedereen samen. Het was ook lekker. En natuurlijk
ook gezond. (Bo)



Mmm... lekker! Het beste ontbijt ooit. Met alles er op en er aan! (Nina Frateur)

Vandaag hebben we ontbijt op school gedaan. We hebben heel lekkere dingen gegeten. De
kleuters waren nogal aan het staren! (Sara)

Ik vond het een heel tof ontbijt want je had veel tijd om te eten. En het was heel
lekker. (Jef)

natuunlifh! (Elena)

Ik vond dat het klasontbijt superleuk was. Om zo samen te eten..! (Lars)
HET WAS EEN OVERHEERLIJK ONTBIJT IN DE SCHOOL. HEEL LEUK! (TRISTEN)
Tk vond het leuk om zo eens met alle vrienden samen te eten. (Stan)

T vond thet cen frachitiy outbist omdat we samen hellben lbunnen eten. Het was ook gezond. Ve lieb me
telemaal vol gegeten! Mmmm. .. let was salig!!! (Walinka)

Het ontbijt was heerlijk en we konden vanalles eten. Het was ook verrukkelijk!
(Aukelien)

Het was héél leuk en zeker zo met de twee klassen samen! (Jade)

Er was veel meer tijd voor het ontbijt en het was ook heel lekker! De juffen konden
heel goed koken en klaarmaken. (Thibeau)

Het was superlekker maar jammer genoeg heb ik mijn appel niet kunnen opeten.
Toch fantastisch leuk! (Mauro)







