
    FRANS        CARNAVAL 

   in   het   tweede  leerjaar    
We deden een toverspreuk en we waren in het land van 

Frans. Er was een heks, een prinses, een spook, een piraat 

en een ridder. We gingen rond in de klas en we mochten 

‘bonjour’ zeggen! 

(Wout, Veerle, Jestin en Brecht) 

 

Het was franse les. We moesten eerst een toverspreuk 

zeggen om naar het land van Frans te gaan. Dan spraken we 

allemaal alleen maar Frans. We mochten rondgaan met 

pruiken, hoeden, schilden, zwaarden,… . En we zeiden 

‘bonjour’! 

(Jill, Jordi, Vic en Cato) 

 

De juf gaf franse les en we hadden veel plezier. Er was een 

toverspreuk. Ook een heks, prinses, spook, piraat en ridder. 

We mochten ons verkleden. Brecht was ook jarig. Ik kende 

wel al een beetje Frans zoals ‘bonjour’. 

(Julie, Rufin, Achraf en Hannah) 



We gingen met de toverspreuk naar het franse land. We 

hebben bonjour geleerd. We hebben ook heks, prinses, 

piraat, ridder en spook in het Frans geleerd. We zijn 

rondgegaan in de klas en als we terug wilden, moesten we de 

toverspreuk opnieuw zeggen. We vonden het leuk. 

(Shania, Ben, Marta en Ebi) 

 

 

 

We hebben een toverspreuk gebruikt en toen kwamen we in 

het land van Frans. De heks, prinses, spook, ridder en piraat 

deden mee. We mochten rondjes in de klas doen en als we 

iemand tegenkwamen mochten we ‘bonjour, …’ zeggen en het 

was leuk. 

(Anna, Rhyss, Basile en Romy) 

 

Groetjes     van     2 b    ! 


