
De kalkoenopstand 

 

Jonas ligt in bed, het is nacht. Het is de nacht na Kerstmis.  

Jonas wordt wakker door gekakel. Hij kijkt door het raam en ziet... 

Zeker duizend kalkoenen op een rij. Ze hebben allemaal een bord vast 

waarop staat:  

“GEEN KALKOEN MEER OP KERSTAVOND” of “WEG MET DE KALKOEN” 

Ze gooien rotte kalkoeneneieren! “Eikes”, denkt Jonas. Eén kalkoen ziet hem 

en gooit een rot ei recht in zijn gezicht! Getver! 

Maar een andere kalkoen vindt dat niet leuk. Ze vraagt of hij mee wilt doen 

met de opstand. “Natuurlijk”, zegt Jonas. Want hij vindt het ook niet leuk dat 

die dieren worden opgegeten.  

Hij komt buiten en ziet allemaal kalkoenen dus hij gaat er maar bij staan. Dan 

ziet hij de kalkoen die hem een ei in zijn gezicht had gegooid en ook de 

kalkoen die hem vroeg om mee te doen.  

“Hallo”, zegt Jonas. “Hoi, ik heet Lizzie”, zegt ze. Ze lopen door de straten. Er 

begint ineens een meneer te schieten met zijn jachtgeweer. Ze maken dat ze 

wegkomen! Naar hun hoofdkwartier.  

Het is al laat dus ze gaan slapen. De volgende ochtend wordt Jonas 

wakkergeschud. Het is Lizzie. 

“Wat gebeurt er?” vraagt Jonas.  

De jagers zijn op pad! 

Wat?  

Jonas schrikt zo hard dat hij uit zijn bed valt!  



Eén van de kalkoenen zegt dat ze gehoord heeft dat de jagers niet zullen 

ophouden totdat ze één kalkoen hebben gevangen!  

Iemand moet zijn leven opofferen. 

“IK zal het wel doen!”, roept Jonas.  

“Maar dat kan niet!” “Waarom niet?”  

“Omdat hij geen kalkoen is!” zegt één van de kalkoenen die erbij staat.  

“Oh, dat is waar...” 

“Maar de naaikalkoenen zullen wel een pak maken”, zegt Lizzie. 

De volgende ochtend maakt Jonas zich klaar.  

Hij zegt iedereen vaarwel en vertrekt.  

“Ik ga jullie heel hard missen!” roept hij nog snel.  

Hij loopt door de bossen en is heel heel bang. 

“Oh nee...., een jager!” fluistert Jonas. 

Hij loopt snel weg maar de jager ziet hem en richt zijn geweer op hem en ....... 

Triiiiing, triiiiiiiiiiing ........ de wekker loopt af!!!! 

Oef, het was maar een droom! 

Hij stapt uit bed en wat ziet hij op zijn dons liggen.... 

Een kalkoenenveer!  
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