
 
 
 
 
 
 
 
“Mama, welke dag is het vandaag?” vraagt Lotje. 
“Het is Kerstmis.” 
“Is het dan april ? Nee december.”  
“O nee”, zegt Lotje, “dan eten we vanavond kalkoen.” 
“Toch niet kalkoen Emma, kalkoen Milan of kalkoen Wim (ook wel 
meester Wim genoemd).” 
Dan hoort Lotje een vreemd geluid. 
“Ik ga even kijken mama!” zegt Lotje. 
Dan ziet Lotje wel honderden kalkoenen met vooraan: Emma, 
Milan en Wim. Ze hebben spandoeken, borden, T-shirts… met 
daarop  
“geen kalkoenen meer met Kerstmis” 
“geen kalkoenen meer met kerstmis” 
 
 
Lotje kan haar ogen niet geloven en gaat mama halen. 
“Mama, mama er zijn kalkoenen!  Ze wandelen door de straten en 
protesteren.”  
“Ja, ja”, zegt mama. “dat kan toch helemaal niet Lotje, je zal wel 
gedroomd hebben.” “Maar nee mama kom dan kijken.” 
Maar mama gaat niet mee. 
“Heel even maar”, zegt Lotje. “Oké heel even.” 
Maar als mama buiten komt zijn alle kalkoenen verdwenen. 
“Zie je wel Lotje, je hebt gedroomd.”  
“Nu terug naar binnen, straks word je nog ziek.” 
Maar als mama terug binnen is ziet ze het ook: al de kalkoenen 
zijn naar binnen gelopen. 
De kalkoenen vragen aan mama:  
“Zouden jullie ons kunnen helpen ?” 
“O lieve hemel ze kunnen nog praten ook”, zegt mama. 
Dan ziet Lotje Emma en Milan maar waar is Wim ? 
“Wim, Wim … ah daar ben je, moet je nu echt altijd in die chocopot 
zitten?” 
“Maar kom waarmee kunnen we jullie helpen?” 
“We willen niet dat de mensen altijd kalkoen eten op Kerstmis!” 
“Oké ik zal proberen”, zegt Lotje. 
De volgende morgen is Lotje al vroeg op. 
Ze gaan samen een nieuw kerstrecept maken (vegetarisch). 
“Oké zijn alle kalkoenen er?” 



“Dan beginnen we er aan eerst de aperitief”.  “Een glaasje rode 
wijn”, roept Emma. 
“Nee witte”, zegt Wim en dan roept Milan: “nee paarse wijn.” 
“Oeps paarse bestaat niet zeker.” 
“Nee Milan paarse bestaat helemaal niet.” 
“En dan een koud soepje roept een van de andere kalkoenen.” 
“Goed idee een glaasje wijn en daar na een koud soepje.”      
“Als hoofdgerecht misschien kalkoen”, zegt Milan. 
“Milan ben jij nu helemaal op je kop gevallen”, zegt Emma boos. 
“Ja, gisteren bij de bakker”, antwoordt Milan dom. 
“Oké we kunnen wok maken als hoofdgerecht en dan als dessert 
tiramisu.” 
Ze beginnen te koken en ze werken de hele nacht door.  
De volgende morgen gaan ze met hun eten naar een restaurant en 
vragen of ze het gerecht willen serveren. 
Er komt veel geld in de kassa door het zelfgemaakte menu. 
En sindsdien wordt er geen kalkoen meer gegeten met Kerstmis ! 
 
 
 
  
 
 
 
         


