
DE SNEEUWSTORM 
Op een Kerstdag sneeuwde het.  Mijn zus,  papa en ik waren op het rietensplein een  

mega 
sneeuwman aan het maken die mijn papa voorstelde. 

Daarna maakten we een iets kleinere dat was mijn mama, dan een nog  kleinere,  
dat was  ik en dan nog mijn zus. 

Daarna maakten we ook een iglo waar we allemaal in konden. 
Mijn mama was thuis warme chocomelk aan het maken, en toen die klaar was  

bracht ze die naar ons. 
We dronken er van en dat deed deugd. 

Tot er ineens een keiharde sneeuwstorm kwam. 
We liepen allemaal vlug in de iglo, en we zaten daar een heel uur met alleen chocomelk, 

maar wel warme. 
Plots had ik een idee. 

We schuilden achter de eerste sneeuwman en liepen zo  
 van de ene sneeuwman naar de andere tot aan de auto. 

Maar tijdens het lopen viel het hoofd van de sneeuwmama er af en kwam op mijn zus  
Melanie terecht en raakte niet los.  

Ze begon te kressen:”HHHééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééélll ppp” 

We probeerden thuis de sneeuwbal er af te trekken want ze was erg hard aan het 

bibberen, maar dat lukte niet. 

Dus hadden we het bad gevuld met heet water, we staken haar hoofd erin 
en de sneeuw smolt direct. 

  Ze was wel voor de rest van het jaar hardstikke verkouden. 
Die avond was het kerstfeest en er waren wel een paar familieleden 

die niet konden komen 
door de sneeuw die nog de hele avond bleef stormen, 

ook toen ik ging slapen. 
Maar toen ik ‘s morgens wakker werd, was de storm gelukkig weer weg. 

En ik leefde nog lang en gelukkig met mijn cadeautjes. 
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