
                                     De sneeuwstorm 

 

Mama riep mij, Ze zei dat we op vakantie in Oosterijk gingen. 

We vonden dat supertof want het was al lang geleden dat we nog eens  

op vakantie gingen en dan konden we nog eens lekker skiën. 

De volgende week vertrokken we. 

Het was wel stom zo lang in de auto zitten maar daarvoor werden 

we beloond. 

We waren er. 

Het was aan het sneeuwen. 

We gingen in ons hotel. 

Het was er mooi. 

Eerst moesten we uitpakken dat was wel stom. 

Gelukkig gingen we daarna skiën. 

We gingen met de skilift naar boven. 

We waren op de top van de berg. 

Maar toen begon er een sneeuwstorm. 

We hielden elkaar stevig vast,zo bleven we bij elkaar. 

Er was veel wind. 

We werden er door meegesleurd. 

Toen de wind ging liggen en het stopte met sneeuwen zagen we dat we ergens tussen de 

bomen waren.  

Niet op de piste dus.  

We zochten overal maar zagen nergens mensen. 

En dat allemaal de dag voor Kerstmis. 

We maakten een hut met allemaal takken en maakten een vuur, zo was het lekker warm. 

Mijn papa en mama hadden gelukkig een gsm mee. 

Ze belden de hulpdiensten maar die namen niet op. 

Het werd al laat en we vielen in slaap. 

De volgende dag toen het Kerstmis was, probeerden we nog eens de hulpdiensten te bellen. 

Gelukkig namen ze nu wel op. 

Mijn papa legde uit wat er gebeurd was en waar we waren. 

Maar ze zeiden dat ze eerst ergens anders moesten zijn: ze gingen pas ’s avonds komen. 

Dus moesten we Kerstmis daar vieren. 

Het was toch leuk want we dansten en vertelden verhalen en speelden ook veel spelletjes. 

Natuurlijk hielden we ook een sneeuwballengevecht.  

Het was avond maar we hadden nog niet gegeten of gedronken. 

Toen bedacht papa dat hij nog koekjes en een flesje in zijn rugzak had. 

We verdeelden alles. 

Uiteindelijk vielen we in slaap. De volgende dag werden we gewekt door de hulpdiensten. 

Ze excuseerden zich omdat ze zo laat waren. 

Gelukkig namen ze ons vlug mee. 

We werden eerst naar het ziekenhuis gebracht voor een onderzoek of alles nog goed was. 

De volgende dag mochten we naar huis en het werd nog een leuke week. 
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