
De sneeuwstorm 

 

Er was veel sneeuw gevallen. De auto’s konden moeilijk vooruitgaan. 

Er vlogen sneeuwballen overal en ik had tien kinderen geraakt.          

En ik was ziek door de sneeuw geworden.                                                 

De volgende dag was het slecht.                                                                         

Toen  gingen we(ik en mijn vader)naar de dokter,toen was het beter. 

Toen we naar buiten stapten was er een grote sneeuwstorm.              

We liepen naar de auto en we reden naar ons huis.                                

Toen mochten mijn vrienden komen spelen en we gingen naar het 

rietensplein. 

We wilden een sneeuwman maken, we hadden nog alleen maar de 

buik gemaakt.                                                                                               

Toen was er een sneeuwstormen en toen kwam er iets op ons af.   

Het waren enkele volwassenen,het leekt wel op een monster.       

Maar het was mijn vader, Hij zei : ,, Jongens we moeten naar huis’’. 

We wilden lopen maar onze schoenen waren vast,We zeiden: ,,We 

zitten vast” We trokken en we vochten,Onze schoenen waren los en 

we liepen naar mijn huis en we dronken thee. 

Mijn vrienden gingen naar hun eigen huis.                                             

Het was maandag en de hele weg was dicht door de sneeuw. Toen    

zat ik thuis voor het raam helemaal niks te doen en ik wou dat het 

weer school was. 

    

        einde 

 


