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We gingen op uitstap in Leuven en zagen vele gebouwen en standbeelden 
Zoals de Sint-Michiels kerk 
die ook één van de 7 wonderen van Leuven 
is. Het altaar buiten de kerk. 
We kwamen binnen en zagen dat 
het veel breder was dan het stadhuis 
dat komt omdat het een barok kerk is 
daarom waren er ook veel krullekes en prullekes 
aan. Er hing ook een kunstwerk met ijzeren kettingen  
in de vorm van een omgekeerde koepel omdat de 
meeste 
barok kerken een koepel 
hebben. 
  
 
 
   



 
 
                                                      
 
 
 

   
 
Ze is een stanbeeld voor de vrouwelijke student. 
Ze is  de tegenhanger Fonske.  
Reneeke is een vlijtig meisje dat naar de les stapt of van de  
bibliotheek komt,altijd met de boeken tegen het hart gedrukt! 
  
 
 

  
 
De Kotmadam staat op de oude 
markt.    
Het is een jeugdige,aantrekkelijke 
dame. Ze zorgt voor al haar 
studenten. 
 
 
 
 
 
  
 
 



Zijn volledige naam is Fons Sapientiae. 
Maar vele noemen hem ook wel fonske. 
Hij staat op het fochplein. Het standbeeld staat bekent om de bron der wijsheid. 
 
 

 
 
 
 

 Dit is de trouwkamer 
 
Het stathuis heeft 236 standbeelden. 
Binnen hangen er 7 vlaggen van de 
ridders van Leuven,normaal zijn er maar 
6 maar omdat Brussel er 7 hadden. Dus 
wou Leuven er ook 7 hebben. 
In het tweede salon kun je trouwen. In het eerste 
salon hangen alle portretten van alle oude 
burgemeesters. 
In het derde salon zag je schilderijen van het verhaal 
van Mozes. 
En zagen we de stemkamer waar ze van alle ideeën 

bespraken. En toen zijn we een trap van 70 treden op gegaan en zagen een hele 
boel standbeelden.  

    
Dit is nog een  standbeeld van de bovenste te kamer. 
 

 
 
 



We zijn naar de schatkamer van de Sint-Pieters kerk geweest. 
Er hing het belangrijkste schilderij van Leuven:Het laatste avondmaal van Dirk  
Bouts. Er  hingen ook martelschilderijen, brrrrrrrrrrrrr gruwelijk!!!!!!! 

 
 

Het waren zo’n speciale dingen die we zagen dat we er geen foto’s van mochten 
maken en we mochten het ook niet aanraken. 

Weetje: het oudste graf van België staat in de Sint-Pieters kerk. 
Er waren ook rechte stoeltjes met gekke dingen op waar de paters op konden  

leunen met hun poep als ze moesten bidden. 
  
 

Na al dat rondlopen hadden we honger dus zijn we iets gaan eten in de……. 
 

 
 
 
 



 
 

Dat was natuurlijk super lekker. 
We hebben lekkere frietjes gegeten! 

De éne vond het lekker                                                        De andere minder ☺ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  


