
 

 
 
 
 

De standbeelden :  
 
We zijn naar veel standbeelden gaan kijken. 

De kotmadam bijvoorbeeld.  
We mochten allemaal op haar schoot gaan zitten! 
Ze staat op de oude markt.   
 

   
Dit is ons Fonske op het Fochplein. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dit is fiere Margriet. 
                            De jongens vonden haar heel mooi! 

 
 
 



 
 
Het stadhuis :  
 
We zijn in het stadhuis geweest met een gids, daar kan je prachtige dingen bewonderen. 
Er is ook een  kamer waar er schilderijen van belangrijke mensen hangen. 
Daarnaast was de trouwkamer. We mochten normaal zelf  trouwpartijtje spelen maar 
dat ging niet want er was een echte trouw. 
 

 
 
De gids vertelde dat het schild van Leuven is aan de buitenkant rood en een witte streep 
in het midden. 
Het schild van Leuven is rood met wit. De betekenis is : rood is het bloed langs de 
kanten van de Dijle en wit is het zuiver water in het midden. 
We hebben in de vergaderzaal mogen zitten en dan hielden we een nep vergadering. 
Op zolder zijn er veel oude beelden en sokkels die aan het stadhuis gehangen hebben. 
De meester zei dat ze nog niet vaak op de zolder geweest waren maar wij hadden geluk 
want we hadden een leuke gids. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is het schild           
van Leuven  



 
 
 
de Sint-Pieterskerk :  
 
In de Sint-Pieterskerk zijn we naar de schatkamer 
geweest. 
Er waren veel schilderijen zoals Het laatste avondmaal 
van Dirk Bouts. 
De meeste waren met goed veel bloed! 
We mochten jammer genoeg geen foto’s trekken ����. 
Er was ook een gouden huisje en daarin lagen de botten 
van Fiere Margriet. 
1 keer per jaar gaat dat gouden huisje open. 
Er waren echt super coole stoeltjes met allemaal 
verschillende, gekke mannekes!!!! 
We mochten er wel niet gaan opzitten. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alma Mater :  
 
Alma Mater betekend zorgende moeder.  
Het is ook het symbool van de Universiteit van Leuven. 
Zij stond altijd op de blauwe bordjes die  
Verwezen naar de universiteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 het laatste avondmaal  
van Dirk Bouts 
Dirk Bouts  



 

 
de quick :    
 
We zijn in de quick gaan eten . 
En dat was heel leuk ,we hebben heel lekker gegeten. 
We zaten meer als over vol!!!!!  
Zo’n lekkere frietjes!!! 
En de meeste hebben dan ook nog een nagerecht genomen, jammie!!!!!!!!! 
Het stomme was dat we voor de wc moesten betalen ����. 
 

   
 

☺☺☺☺ Het smaakte BIJNA bij iedereen ☺☺☺☺ 
 
 
 

 
 

    
      
 
 
 
 
              
 
 
 
 

Dit waren wij: Gitte-Kato-Floor-Lotje 
 
                                                            


