
 
      
 

                  

Dit zijn wij in Leuven 
 
wij gaan jullie een paar beelden laten zien die we 
tegemoet gekomen zijn . 
 

 
 
dit is Abraham 
 

uitleg over abraham die staat voor de mannen van het 
jaar. onder andere van 50 tot 60 plussers 
 
 
En nu over de kotmadam : die staat op de oude markt.  
ze staat centraal voor  
de kotbewoners.   
 
   
 



De oude markt wordt  
ook wel eens de langste  
toog van België genoemd .  
Er  
wordt natuurlijk veel   
gedronken 
 
 

  

 Renée is een vlijtig meisje dat naar de les 
stapt of van de bibliotheek komt, altijd met de boeken 
tegen het hart gedrukt.  
 
Het standbeeld van Renee werd in 1997 aan de stad 
Leuven geschonken , die zijn naam aan het beeldje 
ontleende. Grappig detail: op dat moment droegen maar 
twee studentinnen aan de K.U.Leuven de naam Renée.  
 
Ook de locatie van het beeld is niet toevallig gekozen. 
In de Naamsestraat  en er zijn ook vandaag nog heel wat 
universitaire gebouwen . 



 

 
Het levensverhaal van fier margriet ook genoemd als 
Margareta van Leuven .Dateert uit het eerste kwartaal 
van de 13de eeuw. . Het staat te lezen in zijn Latijns 
boek Dialogen over wonderbare visioenen en mirakels', 
geschreven in opdracht van zijn abdei en tot stichting 
van zijn kloostergemeenschap. Het bevat afzonderlijke 
verhalen die één of andere deugd illustreren.   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Het stadhuis van Leuven is één van de bekendste 
gotische gebouwen ter wereld en staat op de Grote 
Markt van Leuven. 

Het stadhuis telt drie verdiepingen. Tussen de vensters 
zijn telkens twee nissen, die lichtjes uitspringen. Drie 
van de vier hoektorens hebben ook nissen. 

De kraagstenen zijn gebeeldhouwde voorstellingen uit 
de bijbel. Het steeds terugkerende onderwerp is schuld 
en boete. Ze hadden een belerende en vermanende 
functie.  

  is een 
standbeeld in het centrum van de universiteitsstad 
Leuven, op het Fochplein. Zijn volledige naam luidt 
Fons Sapientiae,. Fonske werd ontworpen door 
beeldhouwer Jef Claerhout en werd ter gelegenheid van 
de 550e verjaardag van de Katholieke Universiteit 
Leuven in 1975 aan de stad geschonken. 

Het beeld stelt een student voor die, lezend in een boek, 
de wijsheid in vorm van water door zijn hoofd laat 
lopen. Maar deze verklaring zou later aan het beeldje 



zijn gegeven. Volgens beeldhouwer Claerhout: "Het is 
een sculptuur van iemand die, een pils in zijn kop 
gietende, zijn gedragingen bestudeert" 
Studentenorganisaties waren het hier niet mee eens en 
vonden dat het een karikatuur van de drinkende student 
was. Daarom werd het beeldje omgedoopt tot "Bron Der 
Wijsheid  

  
 

 

Het was er heel lekker    
sommige hebben zich er 
zelfs ziek gegeten  
 
 
 

 
 
 

 


