
Verslagjes rond de inleefdag visuele handicap in 5A 
 

 

In de klas kwam Mieke met de hond die zij opleidt en die heet lumos ! 

in het begin vertelde Mieke over haar pleeghond. 

het was heel interressant. 

het was heel leuk met lumos in de klas. 

ik mocht hem zelfs een koekje geven! 

Al een geluk dat er een vereniging bestaat voor honden die opgeleid worden voor blinden 

mensen ! 

 

Sofie 

 

 

 

Wij hadden maandag een les over blindheid gekregen door onze stagiair. 

En er is ook een blindgeleide hond gekomen. Niet echt een blindgeleide hond want hij zit 

nog op school. 

Tijdens de blindheidles hebben we geleerd hoe we blinden kunnen helpen en we hebben 

we ook opdrachten gedaan. 

Dat was kei leuk maar een minpuntje was dat sommige het grappig vonden om blind te 

zijn en andere namen het niet au sirieuz. 

 

Niels 

 

 

 

Ik vond het keileuk,keicool en keischattig met lumos in de klas en haar verzorgster 

mieke!!! 

Toen ik Lumos voor het eerst zag dacht ik dat het wel zal leuk worden in de klas!!! 

Want ik wist dat het later een blindegeleidehond zal zijn. Toen lumos in de klas was 

mochten we altijd boeiende vragen stellen aan Mieke! Iedereen mocht ook een koekje 

geven dat was tof.Ik heb nu veel bijgeleerd over blinden en de blindegeleidehonden enz. 

Ja als ik eerlijk mag zijn vond ik het de leukste voormiddag met juf Greet (onze toffe 

stagaire) 

 

Nathalie 

 

 

 

ja opeens stond daar een hond in onze klas van maar 4 maanden lumos genaamd.  

Hij was zo rustig hij liet geen kik . Dat was toch niet gewoon voor een hond van 4 

maanden 

normaal moest hij zo gek doen als een gekke achterdeur maar nee. Lumos was een 

blindgeleide hond. ze leerden hem vanalles Als hij zijn werkjas aanhad moest hij rustig 

zijn  

Kortom het was een super bezoek. 

 

Silke 

 


