
 

De armen hebben recht om goed te leven. 
Ze zitten er van de kou te beven. 
Ze hebben recht op proper water, 
Liever nu dan later ! 
In Liberia hebben de kinderen geen ouders 
meer... 
Dan krijgen ze in hun handen een geweer ! 
Ben je blind of ben je doof ? 
Het kinderrechtencentrum heeft altijd 
geloof. 
Rechten hebben altijd gelijk, 
Of je nu arm bent of rijk ! 
Zoals je ziet zijn rechten goed, 
Ook al ben je zo zwart als roet ! 
 
Ward en Andreas 

 
 
 
 
Rechten... 
Daar moeten we ons aan hechten ! 
Wij hebben recht op een huis, 
Want daar voelen wij ons thuis ! 
Wij hebben recht op een huisdier, 
Want dan hebben we veel plezier ! 
We hebben recht op eten 
Dat we lekker mogen opvreten ! 
We hebben recht op wassen,  
Zodat we ruiken naar nieuwe jassen. 
We hebben recht op rust, 
Dus laat ons even gerust ! 
Vrede en vrienden zijn ook rechten... 
Dus vermijd gevechten ! 
 
Kjell en Thomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kinderen hebben rechten ! 
Dat is zeker niet vechten. 
Kinderen hebben recht op een huis 
Met een heel groot fornuis, 
Zodat ze lekker kunnen eten... 
En hun bordje opvreten ! 
Kinderen hebben recht op goede ouders 
En een lekkere knuffel op hun schouders ! 
Kinderen hebben veel rechten 
En zijn zeker geen knechten ! 
 
Riet en Hannah 

Wij hebben rechten, 
Want wij willen niet zoals kindsoldaten 
vechten ! 
Ben je nu doof of blind ? 
De kinderrechten zijn voor elk kind ! 
Wij hebben recht op onderwijs, 
Zo worden wij heel wijs ! 
Ben je doof ? 
De kinderrechten zijn voor elk geloof. 
Ben je lang of kort ? 
Elk kind heeft recht op een sport ! 
Wij hebben rechten, 
Daar moeten we voor blijven “vechten” ! 
 
Thibau 

Iedereen heeft rechten 
Zelfs meisjes met vlechten. 
Voor groot en klein 
Maken we een mooi refrein! 
Kinderen hebben recht op een huis, 
Maar liefst zonder een muis ! 
In Afrika hebben ze geen speelgoed. 
Zelf een spel maken, daar weten ze hoe 
dat moet. 
Rechten zijn echt nodig zoals je ziet, 
Dus vergeet ze niet ! 
 
Laura en Eva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eten moet je delen, 
Je mag het niet stelen. 
We hebben nood aan water om te wassen 
en te drinken, 
Anders gaan we stinken ! 
Beleefd moeten we zijn, 
Anders krijgen we misschien pijn. 
Vrienden heb je nodig, echt waar ! 
Het is fijn om samen te zijn bij elkaar ! 
 
Annelore en Femke 

Iedereen heeft rechten 
Waar je voor moet vechten. 
Je hebt recht om je te wassen 
En ook als het nodig is om te plassen. 
Rechten zijn er voor iedereen, 
Dus niet voor ons alleen ! 
Je hebt recht op veilig verkeer 
En er is nog meer. 
Je hebt recht op sporten en plezier 
En ook op een huisdier. 
 
Gaëtan en Seppe 

We hebben onze rechten. 
Daar moeten we ons aan hechten. 
Doen we dat niet, 
Dan zingen we een lied. 
We hebben ook onze plichten...dat moet. 
Anders gaat het niet zo goed ! 
We hebben ook recht op eten, 
Anders gaan we snel dingen vergeten. 
We willen ook een bed 
In een villa of een flat. 
We hebben onze rechten, 
Want anders zijn we knechten ! 
 
Yentl en Dorien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


