
Verslagjes van het derde leerjaar 
 

Week van verbondenheid 
 

Tijdens deze week hebben we rond pesten gewerkt .We leerden het verschil 
tussen pesten en plagen. We keken naar een toneelstuk waar de hoofdrolspeler 
een varken was . We hebben verschillende oplossingen gezocht waar we  
eerst pestsituaties moesten uitbeelden . En we hebben een liedje over pesten  
gezongen. En we hebben ook veel gedichtjes geleerd . We hebben  
geleerd dat samen spelen leuker is dan alleen .En we hebben geprobeerd om 
minder te pesten en plagen. De juf heeft een verhaal voor gelezen over pesten 
Niemand vindt het ooit leuk in zijn leven gepest te worden. 
 
     EINDE! 
 Robbe Van Leemput   Kjell Van Passel    Andreas Leysen   Femke Franckx 
 
 
 
 
Tijdens de week van verbondenheid hebben we niet meer gepest. 
We zijn ook gaan kijken naar een toneel over een pestvogel. 
Hij pestte iedereen in het bos. 
We hebben ook een liedje geleerd over iedereen is anders. 
We hebben ook het verschil geleerd tussen pesten en plagen. 
Pesten kan lang duren, plagen soms. 
We hebben een stripverhaal over Rachid gelezen. 
Hij mocht nooit mee spelen. 
Hij bokste een gloedneus bij Twan. 
Van Twan mocht hij nooit mee spelen. 
Als je samen speelt kan er nooit ruzie zijn. 
 
Annelore, Eva, Thibau en Gaëtan. 
 
 


