
 
 

Fons sapientiane 
Staat Op het fochplein .Is het symbool 
voor bron van de wijsheid, de eeuwige 
student. 
 
                              

 
abraham    
 
 

Staat In het Sint-Donaaspark . Is het Symbool van de 
mannelijke 50-plussers .  
( De mannen van het jaar. )  
 
 

De kotmadam 
 
De Kotmadam zit op de oude 
markt.  
 

 
 

Dorre  
 
Hij staat in de diesestraat.    
 
Deze bakker haalt bij zijn klanten deeg om in 
zijn oven te bakken. 
 
 
 

 

De oude stadswal  
De oudste stadswal is in de 12de en 13de 

eeuw . Maar in 884 waren we veroverd 
door Noormannen. Daar door is de 
oude stads wal een heel groot stuk af 
gebroken. 
 Er staat nog een klein stuk van recht. 
Je kan er spijtig genoeg er niet binnen  
 Gaan. Want je ziet in welke staat het 
nu is. 
 
 

 



Fiere margriet: 
 
Ze was een heel mooi meisje maar op een dag werd ze 
vermoord ze werd in de dijle Gegooid . en ze ging 
stroom op waards . raar he ! maar dat was omdat er 
net een sluis werd geopend  . en 
omdat die kluis werd geopend ging 
margriet langs de hertog . die 
vertelde dat maar door en door. Zo 
wist snel heel het dorp het.  
Daar om staat het kunst werk Leuven 
dicht bij de diese straat. Dat 
stambeeld is een van de bekendste 
kunstwerken van Leuven . ze ligt er 
natuurlijk naakt. 
 
 
 
 
 

Het stadhuis 
 

Het stadhuis is 561 jaar 
geleden gebouwd. 
Het stadhuis werd niet 
afgebroken. 
Omdat de Duitsers het een 
pracht gebouw    
 Vonden. En de Duitsers 
vonden het zo mooi  
Vonden logeerden ze er in. 
het stadhuis is een 
gotische steil. je kan het 
stadhuis ook bewonderen. 
op het stadhuis staan ook 
238 beeldjes van de bijbel. 
 In de 1ste kamer kan je niets 
doen,maar in de 2de kamer 
kan je trouwen en in de 
derde kan je aak niks doen. 
Er zijn 3 verdiepingen. op de 
tweede verdieping is een 

rechtzaal daar vergaderen ze elke maandag. op de 
derde verdieping mochten we niet komen. het stad huis 
telt niet meer dan zes torens. 
 
 
 
 
 



Sint-pieterskerk 
 
 
De sint-pieters kerk is gotiek net zoals het stadhuis. 

Boven op de kerk staat een 
mannetje. dat mannetje 
heet meester Jan. Die slaat 
om het uur op de klok. maar 
eigenlijk slaagt hij niet 
echt op de klok .want 
anders was hij al lang 
stuk. Hij is gemaakt in het 
brons met een klein laagje 
goud erover. De kerk is 
meer dan 500 jaar oud. 8ste 
eeuw was heteen klein houd 
kerkje. Dan in de 17de eeuw 
werd het een stenen kerk. 
De kerk heeft ook een 
schatkamer. Die was erg 
mooi. Spijtig mocht je er 
geen foto’s trekken. Er was 
ook een heel oud schilderij. 

Dat heet het laatste avondmaal. Er waren ook heel 
oude dingen zoals het laatste avondmaal. Dat is van de 
15de eeuw.        
 
 

 
De Quick 
 

  
  In de Quick zijn we gaan eten 
mmmmmmmmmm.  De quick staat op het 
fochplein .                                                 
 
 
 
                                 Door : yenthe , robyn,  

        Yana!                            
                                                                                                                                                  
                                                                


