
 
 

 
 

Sint-Pieterskerk 
 

In de sint-pieterskerk staan prachtige 
beelden en schilderijen 

Bv:Het laatste avondmaal 
Van D.bouts 

 
En het Alma Mater het symbool van de 

universiteit. 
Op de Sint-Pieterskerk staat meester Jan 

die het uur slaat. 
 

Hij gemaakt van brons en laag goud. 
De Sint-Pieterskerk is gebouwd in de  

15de eeuw en bestaat ongeveer  
500 jaar. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het stadhuis 
 
 
In het stadhuis kan je 3 prachtige salons bewonderen. 
In het eerste salon kan je de schilderijen van de vorige 
Burgemeesters bekijken. 
 
In het 2de salon kunnen verloofde koppels trouwen. 
 
In het 3de salon  was vroeger een vergader zaal. 
 
Als je de trappen opgaat kom je op een gang die leid naar de 
gemeenteraadzaal. 
 
Het oorspronkelijke stadhuis  stamt af uit de 15de eeuw. 
De beelden die je aan de buitenkant ziet stonden er vroeger nog niet. 
De nissen waar de beelden in staat waren er vroeger al wel. 



de kleuren van leuven 
 

 
 
het verhaal van rood wit rood 
 
ergens in de middeleeuwen hoorde de hoge heren van 
Leuven dat de Vikingen 
via de Dijle Leuven wilde plunderen. 
 
Toen brachten ze het leger van Leuven bijeen 
om zich te verdedigen. 
De Leuvenaars stonden aan de ene kant van de 
Dijle.  
Aan de andere kant hadden de Vikingen een kamp 
gebouwd. 
 
Ze bekogelde elkaar met stenen,werpsperen en pijlen. 
Het bloed stroomden langs beide kanten in de Dijle. 
Maar in het midden bleef een witte strook water over. 
 
Daardoor zag je rood wit rood.      
   
 
 

 
Fiere Margriet  

 
Fiere margriet was een dienst meisje die niet zo rijk 

was. 
Op een avond kwamen een paar mensen onderdak 

vragen. 
 

Toen fiere margriet werd uitgestuurd om wijn te 
halen. 

Amandus en zijn vrouw werden ondertussen 
vermoord. 

Wand die mensen waren bandieten. 
 

Toen fiere margriet thuis kwam wouden ze haar 
meenemen.  

Maar dat wou ze niet ze probeerde zich te verdedigen. 
Maar ze werd vermoord door de bandieten. 

 
Daardoor word ze fiere margriet genoemd. 

Haar lichaam werd in de Dijle gegooid. 
Maar door een tegenstroom dreef ze stroomopwaarts.   

 
De koning en zijn vrouw zagen haar drijven  

En ze vonden het raar dat ze stroomopwaarts dreef 
Dat vonden ze een wonder. 

Een paar jaar later werd ze zalig verklaard.  
 
 
 



 
Abraham 

 
Abraham is het symbool van de 50 plussers  

(de mannen van het jaar) 
Hij lijkt op een bebaarde uil. 

 
Fons sapientiae 

 
Het symbool van de student  

Zijn naam betekend bron der wijsheid. 
De eeuwige student. 

 
De kotmadam 

 
Symbool van de kotmadammen. 

Staat op de oude markt. 
 

 
 

 
In de quick kan je hemelse friet eten in 2 maten 

Medium en groot. 
 

Kortom het eten is er goddelijk en goedkoop. 
Betaal 1 keer drinken en je mag  

Zoveel drinken als je wilt! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


