
 

 
Sint-Pieterskerk 

De Sint-Pieterskerk in de typische Gotiek stijl is gebouwd 

In de 15de eeuw om precies te zijn in 1423.In de kerk staat een goud 

stambeeld dat de Alma Mater moet voorstellen het is ook gebouwd in de 

15de eeuw achteraan in de kerk staat een doopfontein die is ook van de 15de 

eeuw die is van marmer gebouwd . De Sint-Pieterskerk ligt over het stadhuis . 

De kerk moest drie torens krijgen maar wegens geld gebrek kwam er maar 

één . De breedte van de kerk is 25 meter net zoals de hoogte de lengte 92,5 

meter . 

De kerk heeft ook een schatkamer waar veel schilderijen zijn waaronder het 

laatste avondmaal van Dirk Bouts er liggen ook de overige botten van Fiere 

Margriet . Er staat een oude preekstoel in de kerk. In de kerk werden ook 

rijke mensen begraven . De Sint- Pieterskerk heeft ook 

een klokkenluider meester Jan hij is van binnen van 

koper en van buiten van goud .  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



StadhuisStadhuisStadhuisStadhuis    

Dit{ stadhuisje}is het mooiste in heel Europa .gebouwd 

in1430.Deze wordt niet meer gebruikt voor het administratieve 

werk .in de eerste kamer worden schilderijen van de vroegere 

burgemeesters .de tweede is voor plechtigheden .De derde kamer 

is voor versieringen. Boven is vooral voor de gemeenteraad[kan 

je bij zijn}.Buiten hangt de mini bijbel met 238 beelden .Deze 

beelden zijn 1,5 meter                      

 

 

 

 

 

 

SintSintSintSint----MichielskerkMichielskerkMichielskerkMichielskerk    

De kerk ere van Sint-Michiel deze kerk werd nooit afgewerkt en is toch 1 van 

de 7 Leuvense wonderen zelfs 2 . Ook nog het 

altaar dat buiten de kerk staat. De hoofdkerk 

van Leuven is deze Sint- Michiels dit kerk is 

gebouwd tussen de periode 1650-1671 . Hij is 

ontworpen door pater. De kerk is in de typische 

barokstijl hij valt erg op tussen de Gotische 

kerken. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



FIERE MARGRIETFIERE MARGRIETFIERE MARGRIETFIERE MARGRIET    

 

Margeretha van Leuven of Fiere Margriet .Er zijn wel 100 verhalen maar ik 

ga mijn verhaal vertellen dat ik geloof .Lang geleden in1235 beslist 

Amandus zijn huis verkoopt en een herberg openen .hier werkt Margaretha. 

een nicht van Amandus .op haar  voorlaatste avond komen er mannen binnen 

die wijn bestellen{zij wisten dat Amandus erg rijk was} omdat zij geen wijn 

hadden ging Margriet wijn halen. Ondertussen worden zij vermoordt .dan 

komt Margriet binnen. Zij wordt verkracht en 

vermoordt . De moordenaars werpen 

haar in de Dijle .Paar dagen later wordt zij 

teruggevonden door vissers .zij was 

begraven bij de Dijle .de hertog{in} keken naar 

haar lijk en horen hemels en zien 

engelen. Het rare was dat ze 

stroomopwaarts dreef in plaats van te zinken .Daarom is het 1 van de 7 

wonderen 

  

  

 

 

 

 

Fons sapientiae 

Het is het teken  van de universiteit stad Leuven, op het Fochplein. 

Zijn volledige naam luidt Fons Sapientiae, Latijn voor Bron der 

Wijsheid. Het Fonske werd ontworpen door beeldhouwer Jef 

Claerhout en werd ter gelegenheid van de 550e verjaardag van de 

Katholieke Universiteit Leuven in 1975 aan de stad geschonken. 
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