
De Sint-Pieterskerk 
 
De Sint-Pieterskerk is een zeer interessante kerk. 
Hij dateert uit de 15de eeuw. hij begon als een kleine 
Kapel en eindigde als een grote kerk van 95m lang en 
25m hoog. De kerk heeft ook prachtige zijkapellen. 
Die waren door de Duitsers afgebrand. De mensen die  
Ervoor zorgden dat die gebouwd werden waren meestal 
Bierbrouwers.  Zij wouden dat het mooi versierd werd en 
Vroegen of de muren mochten gemaakt worden in 
marmer. Er waren ook na-apers. Dat waren de bakkers. 
Zij wouden rijk lijken dus lieten zij muren maken 
Uit namaak marmer. Het lijkt echt marmer maar het is 
eigenlijk hout. In de kerk is ook een schatkamer. 
Daar hangen veel schilderijen. 1 daarvan is het 
“het laatste avondmaal” geschilderd door dirk Bouts. 
Hij schilderde liever zonder emotie. Het verhaal van 
Fiere Margriet hangt daar ook omhoog. 
Margriet leefde lang voor dat de kerk hier stond. 
Er waren enkele mensen die bij hun wouden logeren 
Maar ze hadden geen wijn in huis.  Margriet ging wijn 
halen maar toen ze thuis kwam zag ze haar oom  
En tante dood liggen. De moordenaars waren er nog. 
Ze pakte Margriet mee,staken met een mes in haar 
borst,en dumpte haar in de dijle. Het bijzondere was dan 
nog:ze dreef stroomopwaarts.1 van de lakeien ontdekte 
haar. Nu wordt ze nog steeds tentoongesteld aan de  
Mensen. De sint-pieterskerk is de beste kerk 
Van leuven. Hij is gebouwd in gotiekse stijl. 
 
 



 

 
 
 

Het stadhuis 
 
Het stadhuis is een groot gebouw . Van buiten is het 
mooi versierd met standbeelden . Het zijn er ongeveer 
238. binnen zijn er ook 3 salons. In de eerste hangen de 
schilderijen van onze  vroegere burgemeesters. We 
hebben ooit zelfs een franse burgemeester gehad 
genaamd Napoleon. De tweede salon dient voor 
trouwerijen. De derde salon is een soort van vergader 
zaal. De drie salons waren in de ouderwetse stijl 
ingekleed genaamd barok. Ze vonden de oude stijl niet 
mooi meer en kleedde hem opnieuw in. 
 
 

Sint-Pieterskerk 
 



 
 
 
 
Paep thoon was een nar. Hij lachte met de mensen 
zonder hen te kwetsen. Ze lachte zelfs mee met hem. 
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De Quick 
 
 
Tijdens de middag zijn we ook lekker gaan eten in de 
Quick. Een pakje friet,chikendips en een drankje. 
’t Was zo lekker. Ik ben niet de enigste die dat vindt. 
Dit is het bewijs. 
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