
klas Leuven  
 
Stadhuis - Het stadhuis is mooi versierd met standbeeldjes. 
Aan de achterkant is er een tuintje en dat tuintje heet het vrijdhof. 
 
Het stadhuis was lang geleden helemaal zwart.Dat 
kwam door de uitlaatgassen van de auto’s en daarom 
mogen er nu alleen maar bussen rijden. In de inkom 
van het stadhuis zijn wenteltrappen. Binnen in het 
stadhuis zijn er drie salons.In  het 1ste  zijn er allemaal 
schilderijen van de burgemeesters in het 2de  is er een 
gemeenteraad en kun je trouwen en in het 3de  salon is 
er een schilderij op het plafond.Het 2de en 3de  zijn 
gemaakt voor Leopold de 1ste. In de eerste kamer is er 
bijna geen plaats meer voor Louis Tobback omdat er 
al heeeel veel burgemeesters zijn geweest.Er is ook nog een rechtzaal en een feestzaal.Het 
stadhuis is al 550 jaar oud en dat is heel veel!.Er zijn veel vlaggen aan het    stadhuis. Aan de 
binnenkant zijn er ook vlaggen van alle deelgemeentes en dat zijn Leuven zelf 
,Wijgmaal,Wilsele, Kessel-lo en Heverlee. 

 
 

Sint-Geertruikerk 
Er was een man en die speelde op een orgel.  
De Sint Geertruikerk wordt ook wel de toren zonder nagels 
genoemd omdat de toren zonder nagels is gemaakt. Er was een 
wenteltrap om naar de orgelspeler te gaan. 
De Sint Geertruikerk is een grote en een mooie kerk, het is een 
gotische  kerk.  
Zij is herbouwd na de 2de wereld oorlog want zij was tijdens de  
 2de wereld oorlog helemaal kapot gegaan! Het is ook 1 van de 7 
wonderen van Leuven 
 



Quick  
 
De Quick is heel dicht bij Fonske. 
Het was er heeeeeel tof, je kon er natuurijk veel eten.  
En het eten was 100% vitamientjes ;) !!!  
Maar het spijt me, meer kan ik niet over de Quick 
vertellen sorry! ☺ 
        

 
 
 

Sint-Pieters-kerk 
 
Op de toren staat een mannetje en die heet Meester Jan en hij is HELEMAAL bedekt met 

goud en om het kwartier klopt hij op de klok en 
om het uur slaagt hij ook op de klok maar hij 
slaagt zo veel keer als het aantal van het uur. Het  
is een gotische kerk. Je kan niet in de schatkamer 
want daar zijn ze vloerverwarming aan het 
plaatsen.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De 7 stadswonderen  
 
 
De 7 stadswonderen zijn de 7 stadswonderen van Leuven en er zijn er nu nog maar 3 van.  
   
 
1.De mensen gaan onder wortels der bomen 
   Boven op de Tervuurse poort groeiden enkele olmen. 
 
2. De levenden gaan onder de doden. 
    Aan de Tiensestraat stond de Hoelstraatenpoort ,waarboven een deel van het kerkhof 
    van de Sint-Michielskerk lag. 
 
3.Het water vloeit tegen de stroom in. 
   Door de werking der sluizen kon men het water van een arm van de Dijle stroomopwaarts 
doen vloeien 
  
4.De toren lager dan de kerk. 
   Op de sacristij van het Karmelietensklooster stond een torentje dat niet hoger kwam dan de 
nok van de kerk (van het dak van de kerk.) 
  
5.Het altaar buiten de kerk. 
   De barokke gevel van de Sint-Michiels kerk en de vele trappen zijn percies altaar uit de 17 
de eeuw 
 
6.De toren zonder nagels. 
   De toren van de Sint-Geertruikerk is in tegenstelling tot de meeste torens niet met leien of 
pannen bedekt waardoor er geen nagels werden gebruikt, maar heeft een open gewerkte 
stenen spits 
 
7.De klok buiten de kerk. 
   Een van de klokken van de Sint-Jacobskerk hangt buiten de kerk.   
 
 
                  De laatste 3 zijn degene die nog overblijven   
 
 
 
 
 
 
      

               Zino en Robbe 
       
       EINDE! 


