
 

 
 
 
 
                                                         
 
                                                       
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het stadhuis is wel 550 jaar oud . Het is prachtig versierd met 
mooie standbeelden. Maar langs achter is het niet versierd .Daar 

was een mooi binnenpleintje. Dat heet het vrijthof . De eerste vleugel 
is uit zandsteen gemaakt en die komt uit Dilbeek. Dat is in 

Brussel. De 
Dilbeeksteen kwam uit 
1448 tot 1948  maar 

80 % komt uit Dilbeek . 
We zijn in het 

stadhuis geweest en in 
de eerste kamer hingen 
Vlaggen van alle 

deelgemeenten omhoog behalve die van Wijgmaal want Wijgmaal  
was eerst in Herent. Er waren drie salons. Het eerste salon hingen 
allemaal schilderijen van de burgemeesters. In het tweede salon was 
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de trouwzaal en in de derde werd vroeger vergaderd maar nu niet 
meer 

 
De Sint-
Geertruikerk 
 
De Sint-
Geertruikerk is 
een hele  
grote en  
mooie kerk. Het is 
één van de zeven 
wonderen van 

Leuven:de toren zonder nagels. In de toren stond een orgel en 
er was een meneer die orgel kon spelen. Om daar te geraken 
moest je op een lange wenteltrap gaan. Boven had je een cool 
uitzicht! We hebben de klokken in de toren gezien. De Sint 
Geertruikerk is een gotische kerk zij is herbouwd na de 2e 
wereldoorlog. Een superkerk dus ! 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Na de Sint - Geertrui kerk zijn we naar de Quick geweest. 
Zoooooooooooooooo lekker                                                                                                                                            
eten daar . het was daar super leuk ! En 100% vitamientjes !!!!! 
We hebben ons zo vol gegeten dat er echt niets meer bij kon. 
 
 
 
 
 
                              



 
  

        De Sint- Pieterskerk is een gotische kerk. 

Op de Sint- Pieterskerk staat een gouden beeld 

en dat heet meester Jan . Hij slaat op een grote 

klok .Meester Jan is helemaal van brons en daar 

boven een laagje goud. In de Sint- Pieterskerk is 

een schatkamer:dat is geen kamer met goud of 

schatkisten maar met schilderijen zoals : het 

laatste avondmaal van Dirk Bouts . Er staat een 

beeldje van Fiere Margriet . 
 
 

 
 
 
 

 

           In het stadspark zijn we gaan vrijspelen . Daar was het 
standbeeld van Abraham . Er waren twee rotsen en daar kwam 
water uit . Langs de achterkant was een gat en langs daar kon 
je er in langs. Daar we maakten we een dam in een ondiep stuk 
en we liepen er over . Er stonden superveel speciale bomen. In 
het stadspark was het overgebleven deel van de stadswal en 
ook de toren van de burcht. 
                                                      
                             


