
 

Het stadhuis 
 
Het stadhuis is al    550 jaar        oud 
  
Vroeger was het stadhuis in de   1ste wereld oorlog  
het verblijf, het punt om samen te komen van alle 
soldaten. Het stadhuis is prachtig versierd met 

allemaal standbeelden met 
o.a. Fiere Margriet, 
Leopold I,… iedereen 
denkt dat het stadhuis in 
romaanse stijl is maar het 
is gotiek. Het stadhuis staat op het 
ontmoetingsplein. We zijn samen met de gids 

naar het binnenplein ofwel het vrijdhof geweest vandaar zagen we dat de 
achterkant helemaal niet versierd was. In Leuven wordt veel in 
yerzandsteen gemaakt omdat het een bekende steensoort is. 80% van 
de stenen komen uit Dilbeek. De eerste steen werd gezet in 1448. Dat 
hebben ze gevierd 1998, want toen was het 550 jaar geleden dat de 
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eerste steen werd gezet. Er werden blauwe hartstenen en 
lavendelstenen geplaatst omdat ze ook in het stadhuis werden gebruikt. 
Op de deur van het stadhuis hangt een paus en dit is paus Sint-Pieter. 
Hij heeft 2 sleutels in  de hand en heeft een tiara aan dat is een speciale 
hoed. Eigenlijk staat hij aan de hemelpoort. De hal van het stadhuis leid 
naar de wenteltrappen, die wenteltrappen staan altijd in de hoek, dus in 
elke hoek is er een wenteltrap naar 1 van de torens. De hal werd vroeger 

gebruikt om de mensen uit te betalen. 
De vlag is rood met een witte  
band. Altijd als er een nieuwe vorsten 
is, komt de nieuwe vorstenpaar 1ste 
naar Leuven dit is al een eeuwen 
oude traditie. De 3 salons zijn 
eeuwen oud ingekleed. In het eerste 
salon hangen 21 schilderijen van de 
afgetreden burgemeesters van 
Leuven. In het 2de salon worden de 
gehuwde paren ontvangen en 

worden daar wettig ondertekent door de burgemeester. De beelden op 
het stad huis werden pas geplaast van 1852 tot 1905 want in de 
middenleeuwen stonden er nog geen standbeelden. In de trouwzaal is 
het tafelblad uit allemaal Belgische stenen gemaakt buiten een paar 
marmeren stenen uit Italië  voor de vlag. En in salon 3 hangen de 4 
elementen.  
Vroeger was de rechtzaal de eerste rechtzaal of feestzaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De kerk is in gotische stijl dus hij heeft grote 
smalle ramen. De oude Sint-Pieters was in 
romaanse stijl dus met veel versiering. De 
niewe kerk werd gebouwd 600 jaar geleden in 
1400 dus. Aan de west kant staan altijd de 
torens. De torens waren ingezakt door de 
slechte grond. 



 
 
 
 
 
 
 
De Sint-Geertruikerk is 1 van de 7 
wonderen van Leuven. Dankzij de 
torens zonder nagels. De kerk is 
herbouwd in de 2de wereldoorlog 
omdat ze was verwoest maar de 
toren stond er nog en toen hadden 
ze beslist  om de kerk helemaal 
opnieuw te zetten. In de kerk staan 
veel misericordia’s. Dit dient om 
tegen te steunen want de priesters 
moesten vroeger rechtstaan maar 
nu kunnen ze steunen. De mensen 
hadden medelijden omdat zij 
mochten zitten maar de priesters 
niet en toen was er de misericordia.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
In de quick zijn we samen gaan eten. Het was 
heerlijk. Het was super fijn en alleen maar 
ongezond, maar wel lekker. Dit was alleen maar om 
over te dromen om samen met de klas naar de 
Quick te gaan. We hebben veel gegeten en 
natuurlijk veel gedronken. Het was super leuk we 
hebben dan ook samen heel  veel plezier gemaakt. 
Het was suuuuuuuuuuuuuupppppper leuk. 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fons Sapientiae is een beeld van de 
mannelijke studente en hij is de student van 
de wijsheid en hij is aan het studeren met een 
boek en giet de wijsheid in  zijn hoofd en dat 
is dus het pintje.  
 

 


